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Mijn lijf 
Mijn keuze
“Vrouwen hebben geen nood aan een
wetgeving die hen betuttelt of hen dwingt
over de grens te gaan voor een ingreep.
Vrouwen hebben nood aan een wetgeving
die hen een realistisch kader aanbiedt,
professionele begeleiding en hen steunt in
de keuzes die ze zelf maken vanuit hun
eigen situatie. Er is nood aan meer begrip
voor de keuzes die vrouwen en mannen
maken in verband met hun vruchtbaarheid,
en voor reproductieve gezondheid in het
algemeen. Taboes, betutteling, onzichtbare
drempels en onduidelijkheid is onnodig en
doet alleen maar (meer) pijn.” 

Elke 

+ De expertise is er, nu de politiek nog!  
Johan

+ Dankzij (jawel) de abortus die onderging op mijn twintig hebben mijn
dochters nu (twintig jaar later) een gelukkig en gebalanceerd leven.

+ Een abortus doet niemand voor zijn plezier; het is fysiek en mentaal
pijnlijk. Als een vrouw hierom vraagt heeft ze er ongetwijfeld al veel over
nagedacht. Eens de beslissing genomen is, moet het vooruitgaan en is
het verplicht langer laten wachten mensonwaardig.



+ Een vrouw of koppel moet zelf kunnen beslissen of ze een kind wensen en er goed zorg voor
kunnen dragen.

+ Dankzij (jawel) de abortus die onderging op mijn twintig hebben mijn dochters nu (twintig jaar
later) een gelukkig en gebalanceerd leven.

+ Ik was altijd ´tegen´ abortus. Tot ik zelf ongepland zwanger werd. Het was een moeilijke keuze,
maar dankbaar dat ik de keuze had. Nog elke dag denk ik er aan: aan de kansen die mijn abortus
me gaf.

+ Mijn wens? Dat iedere vrouw die geconfronteerd wordt met een onverwachte zwangerschap
vrij mag beslissen en daar voldoende tijd voor krijgt.

+ Niemand kiest voor abortus voor de fun. 

+ Baas in eigen buik. Teleurstellend dat dit nog altijd geen evidentie is…

+ Een overheid dient zijn burgers niet te stigmatiseren, noch betuttelen over zaken zoals leven en
dood, zoals diezelfde overheid op alle andere vlakken (onderwijs, betaalbare behuizing, goede
jobs…) de burger meedeelt: los het zelf maar op, eigen schuld etc

+ Wees consequent en rationeel.

+ Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! 
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+ Abortus is deel van een moderne beschaving!

+ Men zou veel meer aandacht moeten geven aan het gebruik van anticonceptiemiddelen en
anticonceptie zou gratis moeten zijn voor iedereen. 

+ Niemand gaat licht over een abortus. Een soepelere wetgeving leidt ook niet tot wantoestanden.
Integendeel, een goede wet zal leiden tot veiligere en toegankelijkere zorg.

+ Voor iedereen die het ooit nodig heeft!

+ Hoe betuttelend is het dat mensen beslissen over de keuzes van andere personen en hun
lichaam?

+ Abortus is niet fijn maar soms beter dan gedwongen zwangerschap en bevalling. Moeders gaan
daar niet licht over. 't Is een "keuze" die meestal pijnlijk, maar in de gegeven omstandigheden
noodzakelijk is. 

+ Tijd voor verandering in de goede zin.

+ Abortuswet uitbreiden!

+ Mijn wens? Dat iedere vrouw die geconfronteerd wordt met een onverwachte zwangerschap
vrij mag beslissen en daar voldoende tijd voor krijgt.



+ Abortus na 12 weken zwangerschap is noodzakelijk om kwetsbare vrouwen te beschermen,
alsook om te vermijden dat een ongepland kind in een moeilijke situatie terecht komt waar het
niet om heeft gevraagd.

+ Kinderen zijn de toekomst van de maatschappij. Werden ze per ongeluk, in strafbare
omstandigheden of zullen ze als sukkelaar door het leven gaan wegens genetische of andere
afwijkingen dan is en blijft de keuze bij de mens en niet de wet.

+ Abortus zal er altijd zijn zolang er geen degelijke anticonceptiemiddelen zijn die géén vreselijke
bijwerkingen geven en waarvan de verantwoordelijkheid bijna uitsluitend bij vrouwen valt (ook al
zijn we maar 6 dagen per maand vruchtbaar, mannen elke dag...)

+ Het belang van realistische en moderne reproductieve gezondheidszorg is niet te
onderschatten. Vrouwen hebben geen nood aan een wetgeving die hen betuttelt of dwingt over
de grens te gaan voor een ingreep. Vrouwen hebben nood aan een wetgeving die hen een
realistisch kader aanbiedt, professionele begeleiding en hen steunt in de keuzes die ze zelf maken
vanuit hun eigen situatie.

+ Er is nood aan meer begrip voor de keuzes die vrouwen en mannen maken in verband met hun
vruchtbaarheid, en voor reproductieve gezondheid in het algemeen. Taboes, betutteling,
onzichtbare drempels en onduidelijkheid is onnodig en doet alleen maar (meer) pijn.
+ Laat ons vooral inzetten op gewenste kinderen, en niet op maximumtermijnen of verplichte
wachttijden.

+ Vrouwen moeten te allen tijden baas zijn over hun lichaam. Niemand maakt deze keuze voor
het “plezier”, maar omdat het niet anders kan of noodzakelijk is. Stop met mensen
schuldgevoelens aan te praten.

+ Wachttijd afschaffen en stop met die discussie over het aantal weken zwanger. Luister naar wat
vrouw wil.

+ Dank je voor de actie!

+ Laat vrouwen zelf beslissen over hun lijf!

+ Vrouwen kunnen zelf beslissen. Baas in eigen buik. 

+ Abortus is 'good parenting'. Dat doe je niet zomaar. Daar heb je goed over nagedacht.

+ Neem vrouwen nu eindelijk ernstig en schaf de paternalistische wachttijd van zes dagen af.

+ Haal abortus uit de taboesfeer en pas de wetgeving aan aan de realiteit waar vrouwen in leven.

+ Ik wil niet dat behoudsgezinde, vaak oude(re) witte mannen beslissingen nemen over
vrouwenlichamen. Ik wil niet dat religies hun traditionele visie opdringen. Ik wil niet dat
imperialistische autoritaire leiders vrouwen gebruiken om soldaten te leveren.

+ Abortus is een recht! Als een vrouw kiest, kiest ze bewust en is dat haar keuze. Voor vrouwen die
een onregelmatige cyclus hebben en pas iets later door hebben dat ze zwanger zijn is het heel
belangrijk dat de termijn verlengd wordt en dat ze de juiste zorg en behandeling hier in België
kunnen krijgen. Het gevoel dat je naar buitenland moet om een abortus te doen blijft een
psychologische drempel en ook een financiële die weggewerkt moet worden.



+ Een abortus doe je niet in een opwelling. Elke medische beslissing moet tussen een patiënt en
dokter kunnen afgesproken worden, zonder het vingertje van 'maar denk daar nog even over na
voor je een stommiteit doet, meisje'.

+ Het maakt van jou geen crimineel als je nog na 12 weken de zwangerschap wil onderbreken.

+ Geef wat meer tijd dan 12 weken. Zelf ben ik op 19 jaar ook zwanger geworden omdat mijn pil te
licht was en medicatie de werking verstoord had. Meer dan 9 weken waren al voorbij toen ik een
vermoeden kreeg en een zelftest deed. Dan volgden enkele dagen met gesprekken met mijn
vriend, onze families om dan te beslissen dat een abortus meest gepast zou zijn. Ik kon langsgaan
op 11 weken en was dus net op de valreep om het hier te kunnen laten uitvoeren.

+ Ik ben in 2022 te weten gekomen dat ik 17 weken zwanger was van mijn ex-vriendje. Door mijn
PCOS had ik dit niet verwacht en had ik ook helemaal niets door, ook al kreeg ik mijn
maandstonden 3 maanden niet. In België lukte abortus helaas niet meer, HOP NAAR
NEDERLAND DAN MAAR! €900 (!!!!!) voor een abortus in Nederland en het kan zelf nog oplopen
tot DUIZENDEN euro's! Ik had financiële steun van mijn ouders, maar heeft iedereen dit? De wet
moet anders, een vrouw moet het recht hebben om te kiezen wat ze doet met HAAR lichaam. De
wet moet omhoog en NIET naar 14 weken maar naar 22 weken zoals in Nederland!

+ Ik heb zelf abortus ondergaan met instemming van mijn echtgenoot. Elke vrouw moet vrij over
haar lichaam kunnen beschikken.

+ Een ongewenst kind zijn is vreselijk.

+ Een wijze vrouw (Rachel Green) zei ooit: no uterus, no opinion.

+ Ik streef naar een meer toegankelijke abortus, verder in de zwangerschap mogelijk en zonder
verplichte bedenkingstijd. Ik streef naar een abortus die gebaseerd is op medische en
psychologische adviezen en niet op een conservatieve patriarchale blik, zoals nu nog het geval is.

+ Ik ben helemaal voor de uitbreiding van de periode waarin abortus kan en schaf aub de
bedenkperiode af.

+ Iedereen heeft recht op abortus en zorg op maat! Ik ben voor een maatschappij die niemand in
de kou laat staan. Een maatschappij die (kwetsbare) vrouwen niet dwingt om naar het buitenland
te trekken. Een maatschappij die vrouwen niet dwingt om ongewenst kinderen op de wereld te
zetten. Een maatschappij die begrijpt dat we niets bereiken met het verplicht uitdragen van een
ongewenste zwangerschap.

+ Het is volledig correct om niet voor een abortus te zijn. Het is wel volledig incorrect om andere
vrouwen die kans te ontnemen.

+ My body, my choice!

+ Niemand doet "zomaar" een abortus. De stap zetten naar een abortuscentrum, daar wordt goed
over nagedacht. En tegen dan staat het besluit vast.

+ Abortus moet toegankelijk zijn voor iedereen! Ongeacht of je jong of oud bent, die keuze maak
je niet zomaar. Dus als je al beslist hebt om het te doen, laat ze het dan doen!



+ Wie denkt dat vrouwen (en hun partners) naar een abortuscentrum stappen zonder daar eerst
even over te hebben nagedacht, reduceert mensen tot domoren. De bedenktijd insinueert dan
ook dat zij niet in staat zijn om zelf een dergelijke beslissing te nemen. Bovendien praat ze
vrouwen een schuldgevoel aan - alsof ze iets verkeerds doen! Experten zijn het erover eens dat
een abortus tot 18 weken na de bevruchting kan; er is dan ook nog geen sprake van een
levensvatbaar kind.

+ Omdat iedereen zelf de keuze moet kunnen maken of en wanneer die kinderen krijgt en de tijd
moet krijgen om erover na te denken.

+ Het is niet meer dan logisch dat vrouwen toegang krijgen tot veilige abortussen. Het is niet aan
de staat om te beslissen voor de vrouw wat zij met de foetus moet doen. Het is oubollig,
patriarchaal en compleet immoreel om vrouwen te verplichten om een zwangerschap te
vervolledigen. Wij zijn meer dan wandelende incubators.

+ Toegang tot tijdige en kwaliteitsvolle abortushulpverlening zou een vanzelfsprekendheid
moeten zijn in België, voor iedereen die het nodig heeft. Het beleid heeft dringend nood aan een
update, naar een meer inclusieve versie. De ongelijkheden, die nu onmiskenbaar vervat zitten in
deze wetgeving, moeten zo worden teruggedrongen en tegelijkertijd moet zo de
handelingsmogelijkheden van alle vrouwen worden vergroot. Daarbovenop is het hoog tijd om
komaf te maken met de onnodig vernederende en stigmatiserende elementen van de
abortuswet uit 1990. Op deze manier kan er ook een einde gemaakt worden aan het gedateerde
en wegkijkende outsourcingbeleid.

+ Mijn buik, mijn beslissing.

+ Ik pleit voor een abortuswet waar vrouwen vrij kunnen beslissen op eender welk moment en
waarbij ze niet nagekeken worden door anderen en kunnen leven zonder schuldgevoel!

+ Volg het advies van de exporten en trek de uiterste datum op tot 18 weken. Mensen nog 6
dagen laten nadenken voordat ze de ingreep kunnen doen, spreekt van een betutteling zonder
weerga. Het lijkt me geen beslissing die je in 5 minuten neemt. Om dan nog 6 dagen te moeten
rondlopen tijdens de wachttijd, dat vind ik onmenselijk.

+ Abortus is een zelfbeschikkingsrecht en een belangrijk deel van onze gezondheidszorg. Als je dit
vrouwen ontzegt, ontzeg je hen het recht over hun eigen lichaam. We zijn de 21ste eeuw, dit zou
geen vraag meer mogen zijn.

+ Laat mensen beslissen over hun eigen lichaam.

+ Abortus is geen zwart wit verhaal. Geef vrouwen het vertrouwen om voor zichzelf te beslissen
zonder een paternalistische behandeling.

+ Zelf koos ik deze zomer voor abortus. Voordat ik de stap zette om naar een abortuskliniek te
gaan, dacht ik uiteraard heel veel na en woog ik de pro’s en contra’s tegenover elkaar af. Die zes
dagen bedenktijd, nóg zes dagen ongewenst zwanger zijn, was slopend. Zowel mentaal als fysiek
voelden die dagen vreselijk. Vrouwen zijn zélf in staat om te bepalen over hun lijf, zonder
opgelegde termijnen.

+ Laat vrouwen zelf beslissen wat nodig is! Het is hun lichaam!



 “Ik denk dat wij vrouwen verstandig
genoeg zijn om deze beslissing te

nemen zonder de onnodige
betutteling. Het is vaak al moeilijk

genoeg om deze beslissing te maken
en zo'n praktijken bemoeilijken dat

proces alleen maar. Alsof we
losgeslagen, impulsieve zottinnen

zijn die dubbel en dik gecontroleerd
moeten worden. Als je dan toch de

beslissing maakt om de
zwangerschap af te breken maar je
over 12 weken zit, moet je naar een

ander land afreizen alsof de ervaring
op zich al niet lastig genoeg is.

Sensibiliseren, luisteren naar elkaar
en vooruitgaan.”



+ Een vrouw of koppel moet zelf kunnen beslissen of ze een kind wensen en er goed zorg voor
kunnen dragen. Je voelt je immers je hele leven verantwoordelijk voor het kind dat je op de
wereld hebt gezet, ook al wordt het volwassen.

+ Furia vzw wil weg van het moraliserende perspectief en wil dat abortuszorg wordt vormgegeven
als een medische handeling in kader van preventieve gezondheidszorg. We nodigen de politici in
het parlement uit om de eenduidige conclusies van het expertenrapport ernstig te nemen en de
abortuswetgeving in overeenstemming te brengen met de reële noden van vrouwen en om hun
zelfbeschikkingsrecht verder wettelijk te verankeren.

+ Ik ben ervan overtuigd dat de drempel van een abortuscentrum heel hoog is. Mannen en
vrouwen die daar binnenstappen hebben sowieso daarvoor al een lange weg afgelegd. Nog eens
6 dagen bedenktijd erbij? Ik heb geen 6 dagen nodig om te weten dat deze mensen alle steun en
begrip verdienen. Direct.

+ De tijd dat mannen beslisten over de beslissingen van vrouwen moet gedaan zijn.

+ Beslissingsrecht voor onze toekomstige dochters!

+ Soms is abortus voor u als vrouw en in uw specifieke situatie de enige goede weloverwogen
keuze. De enige die daarin de beste keuze kan maken voor zichzelf is de vrouw zelf. Ze moet alle
ruimte, info en medische zorg kunnen krijgen om die keuze voor zichzelf te kunnen maken
zonder oordeel van buitenaf. + Soms raakt men zwanger door misbruik. Dan zou abortus
onmiddellijk moeten mogelijk zijn.

+ De verplichte wachttijd = onnodig en vernederend.

+ Vrouwen die dat willen hebben daar vaak al lang over nagedacht. Dit is een doordachte stap.
Waarom dan nog die domme wachttijd.

+ No uterus, no opinion!

+ De politiek moet de aanbevelingen van het wetenschappelijk comité opvolgen: de verplichte
bedenktijd drastisch inkorten of weglaten en de termijn voor abortus optrekken naar 18 weken.
Laat een persoon zelf over hun lichaam beslissen en dwing niemand om een ongewenste
zwangerschap uit te dragen.

+ Het is 2024, tijd voor verandering.

+ Laat elke vrouw beslissen over haar eigen lichaam. Als ze er op dat moment niet klaar voor is om
kinderen te krijgen of ze wil gewoon geen kinderen, dan is dat gewoon zo en daar hoeft geen
discussie over gevoerd te worden.

+ Breid de termijn voor zwangerschapsonderbreking uit tot 20 weken, schaf de 6 dagen
bedenktijd af en decriminaliseer abortus volledig! Volg het advies van de wetenschappers!

+ Wanneer je beslist om abortus te plegen wil je dat zo snel mogelijk achter de rug hebben. Om
nog zes dagen te wachten, was verschrikkelijk. Je wordt onnodig geconfronteerd met iets dat in je
groeit waar je een halt aan wilt toeroepen. Weg met die paternalistische maatregel!

+ Ik denk dat de nood aan kwalitatieve abortuszorg groter is dan ooit. Abortus hoort bij het leven
en is van alle tijden!



+ Elke mens, elke vrouw, heeft het recht te kiezen wat met/in zijn/haar lichaam gebeurt.
Bedenktijd verplichten? Waarom? Wat is hiervoor de motivering? Bij welke andere medische
ingreep verplicht men een bedenktijd? Keur het voorstel goed: geen verplichte bedenktijd meer.

+ Het is hoog tijd om dit te moderniseren en vanuit de praktijk te vertrekken. Ik steun deze
abortuscentra en ik vind dat elke persoon met baarmoeder het recht heeft over hun eigen
lichaam, zonder dat wij gaan zeggen dat ze toch maar even moeten wachten, of een
zwangerschap moeten uitdragen die ze net besloten hebben niet te willen.

+ Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Elke vrouw zou een vrije keuze moeten
krijgen om een zwangerschap te behouden of te beëindigen.Het is dan ook haar eigen lichaam. Ik
ben er ook zeker van dat de gevoelens van een ongewenste zwangerschap een hele negatieve
invloed hebben op de baby. 

+ Eigen baas over ons (vrouwelijk) lichaam.

+ De strijd blijft belangrijk, we leven in een plek waar we een voorbeeld kunnen zijn voor alle
vrouwen in de wereld die die luxe niet hebben.

+ Verplichte wachttijd? Weg ermee!

+ Vrouwen en koppels denken heus wel grondig na voor ze naar een abortuscentrum stappen.
Extra bedenktijd verplichten is absoluut overbodig. Bovendien is tijd vaak cruciaal in een
abortusprocedure. Sta wettelijk toe dat ook na 12 weken zwangerschap een
zwangerschapsonderbreking legaal in eigen land uitgevoerd kan worden.

+ Schaf de bedenktijd van 6 dagen af! Een vrouw neemt de beslissing voor abortus welbewust en
zeker niet lichtzinnig. Geef ze ook meer tijd dan 12 weken om acties te ondernemen, want de duur
van de zwangerschap is voor haar niet altijd heel duidelijk.

+ We moeten vandaag vrij zijn om keuzes te kunnen maken die passen bij ons leven. Een kind
opvoeden moet een bewuste keuze zijn en niet omdat de wet het jou niet anders toelaat. 

+ Wetten moeten mee veranderen met de wereld.

+ Hoog tijd om de wetgeving aan te passen.

+ Geef vrouwen beslissingsrecht over hun eigen lichaam. Geef hen toegang tot de
gezondheidszorg die ze nodig hebben. En vooral: communiceer in plaats van stigmatiseer. Laten
we abortus nu eindelijk eens erkennen als iets dat inderdaad van alle tijden is en waar bijna
iedereen (indirect) mee te maken krijgt.

+ Wij hebben nagedacht vooraleer we deze stap zetten. Wij zijn niet onnozel hè!

+ Verhoog de grens van 12 weken naar bvb 15 weken voor abortus. Verlaag de bedenktijd.

+ Vrouwen spelen de hoofdrol in dit verhaal, laat ze niet aan de zijlijn staan.

+ Vrouwen weten beter en hoeven niet te lijden door het archaïsche denken van een voornamelijk
mannelijk bestuursapparaat.

+ Weg met de bedenktijd!



+ Ik heb gelukkig nooit in de situatie gezeten dat ik een keuze moest maken, maar ik steun deze
campagne volledig.

+ Hoog tijd dat die achterlijke wachttijd gaat en de termijn verlengd wordt. 

+ De expertise is er, nu de politiek nog 

+ Deze wetgeving is duidelijk achterhaald en dient dringend aangepast.

+ Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Een wachttijd kan de toegankelijkheid van
abortuszorg belemmeren, vooral voor vrouwen die ver van een zorgaanbieder wonen of die in
noodsituaties verkeren. Het afschaffen van de wachttijd kan ervoor zorgen dat vrouwen sneller
toegang krijgen tot de benodigde medische zorg. Ook zijn volwassen vrouwen in staat om
weloverwogen beslissingen te nemen over hun eigen lichaam. Het verplichten van een wachttijd
suggereert mogelijk een gebrek aan vertrouwen in het vermogen van vrouwen om zorgvuldig na
te denken over hun keuzes. 

+ Een vrouw heeft het absoluut recht over haar eigen lichaam.

+ Ik moest bijna een week wachten op een eerste afspraak in een abortuscentrum. Daarna begon
de verplichte wachttijd nog eens te lopen. Ik was vanaf het eerste moment 100% overtuigd dat ik
dit niet wilde en wilde vooral niet dat het embryo verder ontwikkelde. Door de verplichte wachttijd
is er wel een hartslag geweest en evolueerde het embryo twee weken langer. Dit was voor mij
nodeloze emotionele foltering gedurende twee heel lange weken. In al mijn radeloosheid ging ik
zelfs op zoek naar alternatieve potentieel gevaarlijke middelen om de zwangerschap zelf te
stoppen. De wachttijd was voor mij het meest traumatische van de volledige gebeurtenis.
+ Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Het moet gedaan zijn met dat anderen over
ons lichaam moeten beslissen. Anno 2024 moet dit toch bespreekbaar zijn zonder dat we angst
tot vervolging hebben?

+ Het wordt hoog tijd dat anticonceptie betaalbaar is voor iedereen en een vanzelfsprekendheid
wordt.

+ Durf deze wetswijziging nu door te voeren. Recht is geen plicht. Vrije keuze voor elke vrouw
belangrijk! 

+ Baas in eigen buik. Niemand kan jou - omwille van zijn overtuiging - verplichten een ongewenst
kind op de wereld te zetten en er meestal tientallen jaren voor te zorgen.

+ Ik steun de campagne volledig 

+ Iedereen moet deze (moeilijke) keuze voor zichzelf kunnen maken

+ De dagen van de verplichte bedenktijd horen bij de vreselijkste dagen van mijn leven. Schaf die
bedenktijd af. Beslissen om naar een abortuscentrum te gaan, doe je niet zomaar. Het is geen
kleine betekenisloze ingreep.

+ Een ongewenste zwangerschap is nog veel te vaak iets dat vrouwen alleen moeten dragen!

+ Mannen die nooit zwanger kunnen worden, hebben hier niks over te zeggen. Ik zal zelf wel
bepalen of ik voor een kind kan zorgen en of ik dat überhaupt zelf wil.



+ Een abortus doet niemand voor zijn plezier; het is fysiek en mentaal pijnlijk. Als een vrouw
hierom vraagt heeft ze er ongetwijfeld al veel over nagedacht. Eens de beslissing genomen is,
moet het vooruitgaan en is het verplicht langer laten wachten mensonwaardig.

+ Laat ons zelf beslissen! Het moment dat je de keuze maakt om abortus te doen hoef je echt niet
nog eens 6 dagen bedenktijd te krijgen hoor!!

+ Dankzij (jawel) de abortus die onderging op mijn twintig hebben mijn dochters nu (twintig jaar
later) een gelukkig en gebalanceerd leven.

+ Vertrouw vrouwen of koppels die niet zwanger willen zijn, ze weten zelf goed genoeg of ze wel of
niet meer tijd nodig hebben om hun keuze te maken.

+ Laat de beslissing over aan de vrouw in kwestie, niet aan de wet.

+ Vrouwen zijn geen kleuters die betutteld moeten worden.

+ Tijd om het geforceerde compromis van 1990 achter ons te laten.

+ Vrouwen moeten niet betutteld worden. Ze kunnen zelf beslissen of ze abortus willen. Weg met
de bedenktijd. Nog meer aandacht aan lessen seksuele opvoeding op school, zelfs in het hoger
onderwijs.

+ Normaliseer abortus. Normaliseer het feit dat vrouwen zelf het recht hebben om te beslissen wat
zij met hun lichaam doen. Normaliseer alle opties, allemaal. Maak niets onbespreekbaar.

+ We draaien in een vicieuze cirkel. Niemand praat over hun abortus, want niemand die zij kennen
zei dat ze een abortus meemaakten. Mensen voelen zich alleen in hun ervaring, terwijl er zo
enorm veel vrouwen en hun partners er dagelijks mee te maken krijgen. Het is altijd een
ongewenst en vaak een onvermijdelijk dilemma.

+ Machteld Vanderlinden, We draaien in een vicieuze cirkel. Niemand praat over hun abortus,
want niemand die zij kennen zei dat ze een abortus meemaakten. Mensen voelen zich alleen in
hun ervaring, terwijl er zo enorm veel vrouwen en hun partners er dagelijks mee te maken krijgen.
Het is altijd een ongewenst en vaak een onvermijdelijk dilemma.

Het is normaal dat niemand het erover heeft, want we zwijgen collectief. Hoe vaak nemen we het
woord abortus in de mond? Niet vaak, dat merk ik aan de geschokte blikken als ik het er zelf over
heb en aan de vele vragen die ermee gepaard gaan. Misschien moeten we beginnen met een
woordje hierover in de opleidingen van alle (para)medische disciplines? Van
anticonceptie(on)mogelijkheden, partus en de embryonale ontwikkeling parate kennis maken?
Elkaar bewust maken van de omstandigheden waarin sommige mensen zich moeten
beredderen, zonder of met reeds één, twee of zes kinderen onder hun hoede?

Misschien moeten we elkaar vragen stellen en proberen te begrijpen, in plaats van te oordelen?
Of misschien moet het voor iedereen haalbaar worden om een verzorgd, gelukkig kind op de
wereld te zetten en een goede ouder te kunnen en willen zijn. Of alle anticonceptie 100%
waterdicht natuurlijk. Lijkt dat jullie haalbaar, beste politici? Misschien kunnen we dan terecht niet
praten over abortus?

+ Ik vind het niet van deze tijd dat er verplicht bedenktijd wordt opgelegd - eerder vernederend!



+ Een abortuswet waarin ruimte is om na te denken, als je daar de nood aan hebt, maar ook de
ruimte om de drempel die je al overwonnen hebt achter jou te laten. Ik wil geen verplichte
bedenktijd én een uitbreiding van de termijn.Ik hoop op meer bespreekbaarheid en minder
stempels vanuit de media en je omgeving.

+ Koppels en individuele vrouwen zouden de nodige vrijheid moeten ervaren om abortus te
plegen wanneer zij besluiten dat dat de beste keuze is. Regelgeving zou kunnen uitgaan dat de
mensen die abortus aanvragen dit weloverwogen doen, en op die manier nodige drempels
wegnemen. 

+ Meer begrip en minder taboe rond abortus

+ Ik heb lang in de jeugdzorg gewerkt en zo vaak meegemaakt dat ongewenst zwangere meisjes
de grens naar Nederland moesten oversteken omdat ze al langer dan 12 weken zwanger waren.
Of dat er dan toch gekozen werd om de baby te houden, ondanks dat ze eigenlijk een hele
zwangerschap geen connectie voelen met de baby en voelen dat deze eigenlijk niet gewenst is.
Vaak is het voor jezelf en de buitenwereld ontkennen van een zwangerschap dat eerste trimester
nog mogelijk, pas later wordt het plots heel echt... en dan is het hier in ons land te laat.

+ Een abortus is altijd een moeilijke keuze, op het moment dat de stap wordt gezet naar een
abortuscentrum heeft een vrouw al een weloverwogen keuze gemaakt, dus een wachttijd van 6
dagen rekt de procedure onnodig voor vrouwen.

+ Omdat het tijd is dat de regels hierrond vermenselijken. Laat alle kennis, onderzoek,
getuigenissen en meningen van vrouwen zegevieren en pas de wet aan de tijd waarin we leven!

+ Ik ken niémand die licht over een abortus is gegaan. Dit moet een recht blijven en geen ding om
je voor te schamen en naar het buitenland te trekken.

+ Een nieuwe mens op de wereld zetten is een verantwoordelijkheid die niet mag afhangen van
falende anticonceptie.

+ Bedrijfsleider met 3 universitaire diploma’s, maar geen recht tot volledige zelfbeschikking
blijkbaar; Ik had 2 keer een abortus. Als 28e jarige en als 40 jarige volwassen vrouw. De laatste keer
met drie kinderen en 1 stiefzoon. Ik voelde me telkens een onvolwaardige persoon toen ik te horen
kreeg dat er een wachttermijn van 6 dagen gold alvorens over te gaan tot abortus. Ik had zelf al
nagedacht en alles doorgesproken. De tijd dat we als maatschappij ervan uitgaan dat vrouwen
niet voor zichzelf kunnen opkomen is voorbij. Het zou fijn zijn als de abortus wet wordt aangepast
zodat daar rekening mee wordt gehouden. Bedrijfsleider met 3 universitaire diploma’s, maar geen
recht tot volledige zelfbeschikking blijkbaar.

+ Het is uitermate belangrijk dat een abortus geen strafbaar feit is. Het enige dat dit anders doet is
mensen in een put duwen die volledig te voorkomen is. Tevens treft dit steeds ook de zwaksten in
de maatschappij die minder in aanraking komen met goede communicatie en informatie
hieromtrent. Ik stel de beleidsmakers de vraag te denken van het standpunt van een vrouw die
zoiets overkomt eerder dan te kijken vanuit het standpunt of een foetus als een mens aanzien
wordt. Dat laatste is trouwens geenszins een relevante vraag in het abortus debat aangezien de
definitie hieromtrent jaar na jaar verder evolueert en dus niet toepasbaar is op een wet voor lange
termijn. 

+ Een beperkt(er)e abortuswet treft vooral minderheden en is zo in feite ook racistisch en
discriminerend.



Laat vrouwen
zelf beslissen!
+ De politiek moet de aanbevelingen van het
wetenschappelijk comité opvolgen: de
verplichte bedenktijd drastisch inkorten of
weglaten en de termijn voor abortus
optrekken naar 18 weken. Laat een persoon
zelf over hun lichaam beslissen en dwing
niemand om een ongewenste
zwangerschap uit te dragen.

Mathias

+ Komaan hé, maak eens werk van
zaken die vrouwen echt helpen.

+ Laat elke vrouw beslissen over haar eigen lichaam. Als ze er op dat
moment niet klaar voor is om kinderen te krijgen of ze wil gewoon geen
kinderen, dan is dat gewoon zo en daar hoeft geen discussie over
gevoerd te worden.

+ Ik ken niémand die licht over een abortus is gegaan. Dit moet een
recht blijven en geen ding om je voor te schamen en naar het
buitenland te trekken.

+ Een abortus doet
niemand voor zijn plezier;
het is fysiek en mentaal
pijnlijk. Als een vrouw
hierom vraagt heeft ze er
ongetwijfeld al veel over
nagedacht. Eens de
beslissing genomen is,
moet het vooruitgaan en
is het verplicht langer
laten wachten
mensonwaardig.

+ Het is 2024, 
tijd voor verandering.



+ Ik werk zelf in een abortuscentrum en zie welke impact de wachttijd van 6 dagen heeft op
mensen en koppels die ongepland en ongewenst zwanger zijn. Als mensen tijd nodig hebben om
alles te laten bezinken, dan nemen ze die tijd wel. Ik merk echter dat deze mensen de
uitzondering zijn. De meerderheid heeft nog voor ze op eerste consultatie komen al diep
nagedacht en hun besluit staat al vast. 6 dagen wachten voelt dan als extra belastend aan.

+ Jullie werken aan een prachtig initiatief.

+ Helaas zorgt de positie van de vrouw ervoor dat ze nog steeds in vele culturen en
gemeenschappen niet de vrijheidskeuze hebben om over hun eigen lichaam en toekomst te
kiezen.

+ Personen kunnen zelf over hun lichaam beslissen, 6 dagen wachttijd en een beperking tot 12
weken zwangerschap zijn niet nodig. Mensen langer laten wachten of dwingen naar Nederland te
gaan, brengt grote emotionele schade toe.

+ Mensen hebben vrije keuze over hun lichaam en dus over een zwangerschap.

+ Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Hoe meer mensen ervan kunnen gebruik
maken hoe beter!

+ Vrouwen en mannen nemen deze beslissing niet licht, geef ze dan ook het zeggenschap om
hun keuze comfortabel uit te voeren! Ik ga akkoord met het expertenadvies, doe dat a.u.b. ook!!!!!
We willen niet nog meer ongelukkige mensen op deze wereld!

+ Verandering start bij eenieder van ons. Be brave, be bold!

+ Vrouwen moeten kunnen kiezen om abortus te doen ook na de 12 weken, het is ten slotte hun
lichaam en hun beslissing.

+ Abortus hoort bij het leven. Laat iedereen vrij om zijn keuze te maken zonder specifieke
voorwaarden.

+ De beslissing om een abortus te laten uitvoeren was heel moeilijk. Wat anderen er ook van
mogen denken, de situatie liet het niet toe om mijn kindje te houden.

+ Leven we in de middeleeuwen? Waar we vrouwen straffen door het dragen van een kind dat ze
niet willen of kunnen hebben.

+ Doorbreek het taboe!

+ Johan Luyckfasseel, Als arts vind ik het niet normaal dat vrouwen naar het buitenland moeten
trekken omdat ze de tijd overschreden hebben waarop abortus toegelaten is. Wij zijn toch een
land met ethisch moderne opvattingen (zie bijvoorbeeld onze pioniersrol in het
euthanasiedossier).

+ Pas de wetgeving aan zodat vrouwen niet naar Nederland moeten gaan voor een abortus

+ Maaike vdB, Luister naar de (ervarings)deskundigen en behandel ons als de doordachte wezens
die we zijn. Geen bedenktijd nodig, we denken genoeg 😉. Uitbreiding vh aantal weken is nodig
daar niet alle vrouwen al beseffen dat ze zwanger zijn. Een gewenst kind is het allerbeste.



+ Als het hier veilig kan, waarom zou een vrouw dan zo ver moeten reizen? Alsof het allemaal nog
niet moeilijk genoeg is...

+ Tijd voor meer rechten voor de vrouw! Meer dan tijd zelfs, dit thema is zo belangrijk!

+ Een zwangerschap afbreken is sowieso moeilijk. Wachttijden en korter aantal weken dan
Nederland zijn niet in belang van betrokkenen noch van de maatschappij.

+ Vier jaar geleden werd ik ongepland zwanger. Ik was op dat moment mijn studies aan het
afronden en ging binnen een paar maanden mijn eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. Ik
had mijn zinnen op een doctoraat gezet en het leek erop dat dat misschien zou lukken. Ook mijn
vriend was op dat moment volop voor zijn carrière aan het gaan. We wilden allebei graag
kinderen, maar zagen het op dat moment helemaal niet in ons leven pasten. We woonden nog
niet samen, waren elkaar nog aan het leren kennen en hadden allebei nog een aantal zaken die
we wilden verwezenlijken voor we ons leven op kinderen richten. De zwangerschap kwam dan
ook als een schok. Toch schreven we het idee niet direct af. We voerden lange gesprekken, met
elkaar, met dichte vrienden en met de huisarts. Op het moment dat we het abortuscentrum
contacteerden stond onze beslissing vast. We moesten nog een week wachten op een afspraak
en dan die wachttijd van 6 dagen voor de abortus effectief mocht doorgaan. Voor ons maakte die
wachttijd het verschil tussen kunnen kiezen voor een abortuspil of een veel meer ingrijpende
curettage… Ondertussen zijn we vier jaar verder. Ik zit halverwege mijn doctoraat, mijn vriend
heeft zijn eigen zaak en we denken stilaan terug aan kinderen. Deze keer met alle blije en
verwachtingsvolle gevoelens die duidelijk maken dat het nu wel het moment is. Ik denk nog
regelmatig terug aan de abortus, maar in al die keren ben ik nog nooit tot de conclusie gekomen
dat ik de foute keuze heb gemaakt. Daarmee deze kaart. Om aan te geven dat dit een keuze is die
niet lichtvoetig wordt gemaakt. En om te vragen om vrouwen te vertrouwen als ze zeggen dat ze
zeker zijn. Nog eens 6 dagen wachten gaat aan hun keuze niks veranderen.

+ Welke psychologische opvolging krijgen we na de ingreep en hoe lang en wat kost dat dan ? Of
worden we aan ons lot overgelaten na de ingreep als we dat alles niet kunnen betalen?

+ Stop de betutteling en evolueer mee met de tijd en de wetenschappelijke inzichten!

+ Het idee dat abortus iets modern is, een teken van de losbandigheid van de laatste decennia, en
dat strenge abortuswetten eeuwenlang een pilaar zijn van beschaving en goed gedrag is een
grote leugen.

+ Ik was altijd al overtuigd van het zelfbeschikkingsrecht van alle vrouwen, maar het choquerende
artikel van Trudy Dehue in de Standaard (27 januari) duwde mij over de lijn: stop het paternalisme,
stop de hypocrisie, geef vrouwen hun mensenrechten (en luister naar de wetenschap in plaats
van ze te misbruiken om tijd te rekken). Stem die wet, nu!

+ Vrouw, baas over eigen buik!

+ Elke vrouw moet het recht hebben om over haar eigen lichaam te beslissen.

+ Maite L, Abortus is een levensreddende ingreep, voor vrouwen maar ook voor kinderen.
Kinderen die opgroeien in een gezin waar ze niet 100% gewenst waren hebben een grotere kans
om minder liefde te krijgen en als gevolg daarvan minder gelukkig worden.

+ mooi initiatief!!



+ Lieven Vanhemelrijck, Via politici hebben religies en kerken meer dan lang genoeg bepaald hoe
een mens zich moet gedragen. Hoe sommige Van Gheluwes en andere "broeders van liefde" zich
gedroegen t.a.v. de mens werd door diezelfde kerken zorgvuldig verborgen gehouden. Denk zelf
na over politiek en laat betutteling van mensen (vrouwen en mannen) maar achterwege.

+ Het is gewoon compleet achterhaald dat vrouwen een wachttijd moeten ondergaan van 6
dagen! Zijn wij kinderen? Is de staat onze vader die ons handje moet vasthouden?

+ An Meulders, Laat iedereen vrij kiezen, liever een abortus, dan een ongewenst kind, dat zonder
alle kansen aan deze maatschappij moet starten. Laat abortus een positieve keuze zijn, zodat
sommige kinderen niet met een ondraaglijke rugzak aan de start van hun leven staan.

+ Zonder extra bedenktijd, ongeacht het aantal weken

+ De 6 dagen bedenktijd zijn betuttelend, en het maakt het op praktisch vlak allemaal moeilijker
te regelen …

+ Abortus is een basisrecht en medische zorg.

+ Geen zes dagen wachttijd!

+ Isabelle, Ouders sukkelen nu al meer dan zou mogen om (geplande) kinderen een goede
toekomst te geven en zelf een fatsoenlijk leven te leiden. Als ze dan nog ongeplande kinderen
wegens politieke beslissingen zouden moeten opvoeden, dan zijn er meerdere generaties aan.
Tevens zijn er steeds meer ernstige ziektes die kunnen worden opgespoord tijdens de
zwangerschap, waarvan de ouders de keuze zouden moeten hebben om een kind met zulke
leven veranderende pathologie al dan niet ter wereld te brengen. De wet moet de evolutie in de
wetenschap volgen.

+ Ik denk dat de boodschap hierboven duidelijk is. Komaan seg, 2024 ondertussen hé.

+ Hanna, Abortus was de meest kwetsbare, maar ook meest helende en transformatieve keuze
die ik voor mezelf maakte. Deze zwangerschap kwam onverwacht en ik voelde dat ik het kind niet
alles zou kunnen geven wat het verdient en dat is alle liefde, geborgenheid en zorg in de beste
omstandigheden. Mijn hart wil niet voor minder gaan dan dat. Deze periode bracht me kracht en
vertrouwen om te mogen creëren vanuit mijn vrouwelijke energie om van deze wereld een
warme, veilige plek voor iedereen te maken.

+ Tess, Nog steeds zijn er vrouwen die geen steun krijgen van hun omgeving bij hun keuze voor
de afbreking van een zwangerschap, er zijn nog steeds vrouwen die moeten véchten voor hun
eigen keuze. De bedenktermijn van 6 dagen verlengt dit lijden en vechten onnodig. Vrouwen over
de grens sturen na 12 weken zwangerschap is hypocriet en zorgt opnieuw voor verspilling van
energie en geld, en maakt het gevecht van een vrouw onnodig zwaar(der). De overheid moet
vechten vóór abortus en vóór haar eigen vrouwen.

+ Bedenktijd van 6 dagen verplicht? Dat is niet alleen betuttelend, dat is vernederend. Weg
daarmee!

+ Dorien, Doe wat er moet gebeuren en neem jullie verantwoordelijkheid! #regering

+ Vrouwen kunnen zelf denken en beslissen



+ De wachttijd is betuttelend en vernederend voor vrouwen. Als vrouwen een abortuscentra
contacteren, dan is dat allesbehalve een ondoordachte keuze. Om vervolgens dan nog een
verplichte wachttijd te hanteren - terwijl de tijd in veel gevallen dringt - is verstikkend en
zenuwslopend. Bovendien kunnen de verplichte zes dagen (oftewel een week) het verschil
uitmaken in welke behandeling een vrouw wel of niet kan krijgen. Afschaffen dus die onzin.

+ Vrouwen kunnen zelf denken en beslissen

+ Elke vrouw heeft al voldoende nagedacht nog voor ze de stap zet naar een abortuscentrum!
+ Moderniseer de abortuswet!

+ Het komt de vrouw toe om zelf te beslissen. Een beslissing die al zwaar genoeg is en die niet nog
eens bemoeilijkt of belemmerd mag worden.

+ Vrijheid van keuze voor alle vrouwen!

+ Ik was altijd ´tegen´ abortus. Tot ik zelf ongepland zwanger werd. Het was een moeilijke keuze,
maar dankbaar dat ik de keuze had. Nog elke dag denk ik er aan: aan de kansen die mijn abortus
me gaf.

+ Mama van 3, Bedankt abortuskliniek om mij ooit te helpen in een hele moeilijke periode. Ik wilde
toen liever dood zijn dan levend. Die 6 dagen bedenktijd zijn erg betuttelend en ik vind het
onaanvaardbaar dat abortus nog altijd in de strafwet staat. Ik besloot dankzij een fijn, moeilijk
gesprek met jullie en met heel veel tranen, om mijn dochter te houden. Dat was een heel bewuste
keuze die niets met die 6 dagen bedenktijd te maken had, maar wel met het deugddoende
gesprek dat ik met jullie had. Ik ben dan ook heel blij dat de optie er was om abortus te doen en ik
draag jullie organisatie een heel groot en warm hart toe. Ik hoop dat abortus in de zeer nabije
toekomst genormaliseerd wordt, zodat meisjes/vrouwen niet meer naar een speciale /
stigmatiserende kliniek moeten hiervoor maar dat die hulp ook in gewone ziekenhuizen
voorhanden is. Het is nu precies 7 jaar geleden dat ik bij jullie aanklopte, maar ik zal jullie voor altijd
dankbaar blijven voor de steun die ik toen kreeg.

+ Komaan hé, maak eens werk van zaken die vrouwen echt helpen.

+ L.,Het blijft amper te geloven dat ik hoor bij de 1 op 5 vrouwen die abortus ondergaat in haar
leven. Onverwacht, verdriet, schuld en schaamte. Het ongeloof van wat je overkomen is én de
keuze die we maakten. Wij kozen voor ons gezin. Het was de juiste keuze, maar ze blijft rauw. Ik
schreef die periode alles op in een boekje voor onze 2 schatten van kinderen. Ze zijn nu te klein om
dit te vatten, maar later vertellen we het hun. Uit liefde.

+ Lore, We kunnen zelf wel beslissen hoeveel bedenktijd wij nodig hebben!! Het is niet dat de 12
weken limiet ons al zoveel tijd gunt... ,

+ Dorien, De meest liefdevolle keuze die je als ouder kan maken is in een minder dan ideale
situatie ervoor kiezen om een kind NIET op de wereld te zetten. Ouderschap is moeilijk, zwaar, en
in alle facetten een blijk van zelfopoffering. Je verdient als kindje, ouders die er op alle momenten
proberen voor je te zijn, zowel mentaal als fysiek. In een veilige, liefdevolle omgeving. Een slechte
hechting in de eerste levensjaren wordt later niet meer rechtgezet of gecompenseerd. Je bewijst
een ongewenst kind geen dienst met het op de wereld te laten komen! Integendeel.

+ Wies, Baas in eigen buik



+ Laura, Als mannen over hun eigen lichaam mogen beslissen, waarom vrouwen niet? Als iemand
denkt dat een vrouw abortus ‘licht’ neemt, zegt dat heel wat over die persoon in kwestie.   
        
+ Ingrid, Beschouw mensen als zelfstandig denkende wezens.               

+ Jaantje, Vooraleer een vrouw beslist tot abortus heeft ze daar lang genoeg over nagedacht. Zo'n
beslissing neemt men niet onbezonnen. Die 6 dagen bedenktijd zijn overbodig.  

+ Dirk Stuyck, Beste regering van BE. Pas de abortuswetgeving aan conform deze in Nederland.
Maak daar aub dringend werk van.                  

+ Sofia, Abortus meer bespreekbaar ,ook in de scholen vb in geschiedenisles.     

+ Astrid, Waarom experten inschakelen als je niet wil luisteren? Luister naar de mens achter de
abortus en oordeel dan.         

+ Maaike, Het kan écht iedereen overkomen, ook je eigen vrienden, familie, collega's... Niemand wíl
een abortus, maar voor wie een abortus nodig heeft, tikt de tijd. Laat mensen zelf bepalen hoeveel
tijd ze nodig hebben om die beslissing te nemen! Als een koppel zeker is van hun beslissing, dan
willen ze de zwangerschap ook niet nodeloos verder laten evolueren door de wachttijd.          
+ Leen, Als persoon die werkt met mensen uit kwetsbare gezinnen, vind ik het heel belangrijk dat
meisjes/vrouwen niet verplicht worden om een kind op de wereld te zetten als zij dat niet willen.
Vaak merken ze pas te laat dat ze zwanger zijn of durven ze dit eerst uit schaamte (of schrik) niet
te vertellen. Het stigma is groot. De schaamte is soms nog groter en de schrik voor kwalijke
gevolgen bij zwangerschap nog meer. Laat mensen in hun waarde. Laat ze zelf hun toekomst
bepalen. Een kind stond niet op hun planning en vaak zijn dit mensen die het zo al moeilijk
genoeg hebben in het dagelijkse leven.        

+ Er lopen sowieso al genoeg kinderen rond die niet gewenst zijn en die dat ook duidelijk voelen.
Laten we er niet nog meer aan toevoegen, want ook de hulpverlening daar faalt grandioos.     
 
+ Isotta, 2024. 't Is dan tijd om mee te zijn met de tijd hé.

+ Greet, Die wachttijd is echt onnozel.      
     
+ Beste, door verschillende factoren, al daar zijn geluk, goede voorlichting, heb ik zelf nooit een
abortus hoeven ondergaan. Maar ik weet wel zeker dat geen enkele vrouw daar lichtzinnig over
gaat. Als ze die beslissing neemt, zal ze alle voor en tegens heel goed hebben overwogen. En dan
is het aan de gezondheidszorg in ons land om haar goed op te vangen, voor te lichten en voor te
bereiden zonder zich te bemoeien met die keuze. Ik hoop dat de vrouwen in België baas in eigen
buik mogen zijn! .

+ Hannah,Wachttijd afschaffen! Sommige vrouwen kunnen dit na een gesprek meteen zelf
beslissen.           

+ Wachttijd is iets ouderwets en schools.       

+ Iedereen heeft het recht om zelf te beslissen over zijn leven en dit moet niet nog eens in vraag
gesteld worden. 

+ Bahar, Ik steun vrouwen in hun eigen keuze.           



+ Mieke, Go Luna & VUB Dilemma! Goed dat jullie dit debat actueel blijven houden en deze actie
voeren. Hopelijk zet CD&V zijn bezwaren aan de kant en volgen ze het voorstel van de experts.
Hoog tijd dat ze tot inzicht komen en vrouwen echt baas in eigen buik worden. Het kan elke
vrouw overkomen dat ze laattijdig ontdekt dat ze ongewenst zwanger is. Of twijfelen om
verschillende redenen, en dat is hun volste recht! Hopelijk wordt de wetswijziging snel een feit.               

+ Calimero,Ongewenst = ongelukkig

+ Ellen, 20 jaar geleden gelukkig de keuze KUNNEN maken. Iedere situatie is anders, niemand
hoeft te oordelen over de keuzes die iemand maakt.    

+ Amber, Ik vind de verplichte wachttijd zonde. Voor mij was deze tijd een hell terwijl ik al zeker
was van mijn stuk!                   

+ Sofie, Zorg dat alle vrouwen toegang hebben tot abortus in eigen land. Het is absurd dat iemand
de grens moet oversteken en de ingreep volledig zelf dient te betalen, net omdat ze misschien
wat langer heeft moeten nadenken of haar keuze of onvoldoende toegang heeft tot de
noodzakelijke info.        

+ Nina, Abortuszorg is basiszorg voor vrouwen oftewel de helft van de populatie van dit land. Haal
abortus uit het strafrecht en trek de termijn op volgens de wetenschappelijke richtlijnen. Het is
tijd!          

+ Katrien, De vrouw is baas over haar eigen lijf.

+ Sanne, Their body, their choice!          
       
+ Annika, Ook geen mythes en misverstanden meer over abortus verspreiden.    

+ Tessa, Elke vrouw (en koppel) moet zelf kunnen kiezen. Vertrouwen op de beste beslissing, hoe
moeilijk deze ook mag zijn. Elke vrouw volledig recht over haar eigen lichaam.          

+ Ilse N.,Tijd om de abortuswet te herzien.

+ Marie Noppe, Abortus is een medische ingreep. In een land waar kerk en staat gescheiden zijn,
zouden medische ingrepen niet beperkt mogen worden door geloof. Vrouwen hebben net als
iedereen het recht op zelfbeschikking over hun lichaam en zouden dus ten allen tijden moeten
kunnen beslissen om tot abortus over te gaan, zonder beperkingen. Zo eenvoudig is het!        

+ Luc, en meer seksuele / relationele lessen in scholen natuurlijk. 

+ Tiffany, Ik had al 2 kindjes en wilde geen 3de. De ergste weken van mijn leven waren die tussen
het positieve testresultaat en de eindelijke verlossing. Ik voelde mijn lijf veranderen en was
machteloos. Dit moet anders.

+ Lauren, Schrap die bedenktijd als je ziet dat de persoon zeker is. Maar begeleid mensen met
twijfels ook voldoende en respectvol. 

+ Ellen, Ga het debat aan met vrouwen die in contact zijn gekomen met een abortus. Óók diegene
die uiteindelijk niet voor abortus gekozen hebben. Politici, kom uit jullie ivoren toren en praat met
mensen die écht weten waarover het gaat!   



Tijd om de
abortuswet te
herzien
+ Ik had al 2 kindjes en wilde geen 3de. De
ergste weken van mijn leven waren die
tussen het positieve testresultaat en de
eindelijke verlossing. Ik voelde mijn lijf
veranderen en was machteloos. Dit moet
anders.

Tiffany

+ Naar het buitenland moeten is echt niet wat
je als kwetsbare vrouw zou moeten ervaren.

+ Chris Mestdagh, Geen betutteling, anticonceptie toegankelijker
maken en meer aandacht voor relationele en seksuele vorming op
school zodat jongeren weerbaarder zijn. Daar sta ik voor, samen met
vormingscentrum cgso.

+ Luna, Mijn abortus heeft mijn toekomst gered.

+ Geen enkele vrouw zou
gedwongen mogen
worden een kind op de
wereld te zetten. Geeft
hen het recht en het
vertrouwen zelf te mogen
beslissen!

Kitty

+ Hoog tijd om deze
wetgeving te herzien en te
laten voldoen aan de realiteit. 

Ruth

Inge



+ Lisa, Abortustermijn moet verlengd worden               

+ Elise, Maak anticonceptie GRATIS! En voor welke beweegredenen dan ook, baas in eigen buik!

+ Karin Jiroflee, Bedenktijd weg. Van 12 naar 18 weken. Bij zeer late abortus, gespecialiseerde
warme diensten. 

+ Kitty, Geen enkele vrouwzou gedwongen mogen worden een kind op de wereld te zetten. Geeft
hen het recht en het vertrouwen zelf te mogen beslissen!

+ Liese, Ik deed een abortus op mijn 15de in het geheim. De schaamte was te groot om te delen.
Dus ook geen steun ontvangen hieromtrent. Ik wens toe dat het opener kan. Het trauma is al
groot genoeg op zich. Je gaat niet licht over een abortus en het blijft je je leven lang bij. Ik sta nog
achter mijn keuze van toen. Vandaag, 30 jaar later, kan ik wel zeggen dat het de rest van mijn
leven heeft bepaald. Ik gun de vrouwen die hierin staan begrip, zorg en liefde. Dat allemaal.          
+ Jana, Hoewel ons land voorloper was op veel ethische thema's, beginnen we stilaan achter te
lopen. Hoog tijd om vrouwen écht over hun eigen lichaam te laten beslissen!

+ Chris Mestdagh, Geen betutteling, anticonceptie toegankelijker maken en meer aandacht voor
relationele en seksuele vorming op school zodat jongeren weerbaarder zijn. Daar sta ik voor,
samen met vormingscentrum cgso.

+ Een vrouw, Vrouwen hoeven niet betutteld te worden omdat ze vrouw zijn. Ze hebben geen
extra bedenktijd nodig om tot een ander en beter besluit te komen alsof ze er nog niet goed over
hebben nagedacht... ,

+ Ann, Ik ben nooit geconfronteerd geweest met de nood aan abortus, niet voor mezelf en niet in
mijn omgeving (maar dat laatste weet je natuurlijk nooit echt helemaal), maar deze kaart
symboliseert het voor mij volledig: een vrouw gaat daar nooit zomaar toe overgaan, dat is een
weloverwogen beslissing, met voors en tegens en dagen/nachten nadenken.                 
Deze boodschap is voor alle vrouwen die hieraan in de toekomst nood zouden hebben. Het vraagt
moed om zo'n beslissing te nemen, een (wetgevend) kader dat hierin meer ondersteunt zou al
veel kunnen helpen.     

+ Inge, Naar het buitenland moeten is echt niet wat je als kwetsbare vrouw zou moeten ervaren.

+ Els, Een vrouw heeft het recht om zelf te beslissen wat ze met haar lichaam doet. Zij is het best
geplaatst om te weten of ze zich in een positie bevindt die toelaat om het kind de toekomst te
bieden dat het verdient.

+ Ivl, Na een gesprek kunnen de centra zelf beoordelen of een wachttijd nodig is.

+ Evelien, Baas in eigen buik!

+ Iris, Als je wetenschappelijk advies vraagt en het vervolgens krijgt en negeert dan getuigt dat
van gebrekkig beleid dat bovendien een grote groep vrouwen in de steek laat.  

+ Silke, Maak de wet moderner anno 2024                  

+ Luna, Mijn abortus heeft mijn toekomst gered.



+ Diego, De federale regering moet de termijn voor zwangerschapsafbreking verlengen en de
verplichte wachttijd van 6 dagen tussen het eerste consultatie en de daadwerkelijke abortus.
Anticonceptie moet toegankelijker en betaalbaarder worden voor vrouwen en mannen van alle
leeftijden.        

+ Katrien, Abortus moet voor iedereen mogelijk zijn en op een makkelijke manier uitvoerbaar in
België.

+ Michel, Een vrouw die beslist om abortus te laten uitvoeren heeft hierover lang en grondig over
nagedacht. Een abortus laten uitvoeren is veel ingrijpender dan bvb. een tand te late trekken. Dus
daarom schaf die verplichte 6 dagen bedenktijd af.           

+ Lieve, Elk kind moet gewenst zijn. De vrouw weet best wanneer zij dat engagement aankan.       
+ Lisa Maréchal, De huidige wetten zijn misogyn en achterhaald. Doe er wat aan!

+ Dorien, Één van de belangrijkste en moeilijkste beslissingen neem je niet zomaar. Het was voor
ons al duidelijk toen we naar Luna gingen dat we een abortus 'wilden'. Daar nog eens 6 dagen
bovenop verplichten is alsof we één of andere impulsieve beslissing nemen. Alsof we snel snel iets
bestellen bij Bol.com om er nadien spijt van te hebben. Neen, hier was goed over nagedacht. Over
geweend en gerouwd (nog steeds, voor altijd) maar wel héél goed over nagedacht. Die wachttijd
zorgde enkel voor meer stress want die 12 weken kwamen dichtbij. Je zit al op een rollercoaster
van emoties. Door de zwangerschap en de beslissing die, ongeacht wat je beslist, je hele leven
verandert. Verdriet, schaamte, schuldgevoel,... je gaat er sowieso door. Daar moeten niet nog eens
6 extra dagen stress bovenop gegooid worden die eigenlijk niet nodig zijn.        

+ Ine, Als vrouwen aankloppen bij een abortuscentrum is hun keuze al gemaakt. Waarom die
verplichte wachttijd? Ook de termijn waarbinnen abortus in ons land kan is te beperkt. Er zijn heel
wat vrouwen die (te) laat ontdekken zwanger te zijn. Laten we Nederland als voorbeeld nemen en
onze abortuswet aanpassen, zodat vrouwen meer keuzevrijheid hebben en zelfbeschikkingsrecht
over hun eigen lijf en leven. #mybodymychoice

+ Myriam, Voor een abortuswet die mee is met de tijd: een wet die zwangeren keuzevrijheid geeft
zonder een door de overheid bepaalde wachttijd en ook na 12 weken. Een abortuswet die de
adviezen in rekening brengt van het expertenrapport.              

+ Inse, Mijn lichaam, mijn keuze!

+ Jana, We zijn 2024, laten we vooruit denken en niet teruggaan. Vrouwen zijn baas over hun
eigen lichaam. Laten we ons goed en veilig omringen   

+ Maike, Geen enkele vrouw vraagt lichtzinnig om abortus - hoog tijd om de wetgeving aan te
passen en vrouwen zelf zeggenschap te geven!

+ Isabel, Abortus = oké

+ Dries, Dit moet uit de taboe sfeer, anticonceptie moet bereikbaar zijn voor iedereen en je moet
zelf kunnen beslissen omtrent abortus.               

+ Leni, Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd!



+ Gina, Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Volledige anonieme abortus zonder dat
deze geregistreerd wordt bij de mutualiteit! De wachttijd is eveneens absurd.

+ Thomas, Ik denk dat je best wel al zeker bent van je beslissing wanneer je naar een
abortuscentrum gaat. Dan nog 6 dagen wachten verlengt deze moeilijke periode alleen maar.
Bovendien vind ik dat we verder zouden moeten gaan dan de huidige 12 weken. Een ongewenst
kind ter wereld brengen bij ouders die om bepaalde redenen nog niet in staat zijn het kind de
allerbeste zorg te geven is toch geen oplossing? Weegt dit echt op tegen het principieel niet
willen weghalen van de foetus?

+ Sofie, De experten geven duidelijke bevindingen mee. Luister naar hen én draag zorg voor zij die
goede abortuszorg nodig hebben en verdienen.     

+ Gertie Driessen, Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Uit het strafrecht! En met
recht op begeleiding ( en terugbetaling!) vooraf en achteraf voor wie wil en het nodig heeft.           
+ Lut, uit ervaring, alle voorbehoedsmiddelen kunnen falen!     

+ Nana, Abortus zou niets met geloofsovertuiging te maken mogen hebben, wèl met de
verantwoordelijkheid nemen om al dan niet een kindje in een uiterst complexe en onzekere
wereld te laten geboren worden.            
    
+ Willem Vanderschueren, Wie ben ik, als man, om me te bemoeien met zo een diepgaande,
persoonlijke problemen van vrouwen.              
       
+ Carine, ik stem mee voor een verandering van de wet zoals in De Afspraak uitgelegd en
besproken.           

+ Anke, Vrouwen zullen nooit licht over een abortus gaan en als ze er dan toch 1 nodig hebben, is
het heel erg dat ze in deze hulpvraag botsen op de wetgeving. Vooral omdat experten anders
adviseren!      

+ Gwen, Meer begrip en minder taboe rond abortus en zwangerschapskeuzes. Graag een
abortuswet die mee is met de tijd. 

+ Maggy, Volg aub de Nederlandse richtlijnen aangaande abortus. Dank U!        

+ Karen, 6 dagen nadenken over iets wat zo klaar is als een klontje is vreselijk. De tijd tussen het
ontdekken en de eerste afspraak bij Luna was al verschrikkelijk aangezien je de hele tijd rondloopt
met iets waar je 'blij' mee zou moeten zijn. Maar als je je totaal niet klaar voelt voor zo'n grote
verantwoordelijkheid is rondlopen met een prille zwangerschap een echte nachtmerrie. En dat
weet je pas als je het zelf doorstaan hebt.

Om dan na die eerste afspraak nog eens zoveel dagen 'bedenktijd' te moeten doorspartelen is het
meest paternalistische dat ik kan bedenken. Alsof je als vrouw enkel maar impulsieve en niet-
doordachte beslissingen zou kunnen maken op zo'n belangrijk moment? Alsof ministers op dat
moment beter in onze plek kunnen denken?       
Schaf de verplichte wachttijd af, maak ze optioneel zodat we op z'n minst zélf de keuze hebben.
Want is het dan beter om een kind op de wereld te zetten dat niet graag gezien wordt?



+ Fien, My body my choice! Niemand moet bepalen hoe lang ik mag nadenken over de rest van
mijn leven.

+ Babs, Abortuszorg is gezondheidszorg en moet ook zo behandeld worden door de wet en in de
praktijk. De toegang tot abortus moet voor iedereen eenvoudig zijn en de procedures aangepast
aan de patiënt en aan de kennis die er is en die continu evolueert. Een langere termijn hoort daar
ook bij.

+ Lotte, Het is 2024 en nog altijd is abortus zo'n taboe. Jaarlijks plegen 1 284 jongeren abortus, wat
best veel is en toch praat niemand erover.. 

+ Hilda Smets, Absoluut akkoord: elke vrouw moet hier in alle vrijheid zelf over kunnen beslissen.
Kinderen en kleinkinderen zijn fantastisch! Maar ze moeten GEWENST zijn.

+ Lien, De wetten rond abortus zijn niet meer van deze tijd. Er is dringend nood aan verandering!
Laat de wetten maken door diegene die kennis van zaken hebben. Weg met de verplichte
bedenktermijn! Weg met de termijn van 12 weken! Weg met de mythes!              
 
+ Marit, 6 dagen bedenktijd is niet redelijk. Ik wist al 100% zeker dat ik de zwangerschap wou
afbreken. Om dan nog minstens 6 dagen extra een vrucht te dragen die ik niet wil met bijhorende
ongemakken als misselijkheid en vermoeidheid bij, is niet redelijk.

+ Lut, Zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, daar gaat het over. Baas in eigen buik is een slogan die
nog steeds past.

+ Kim, Is een moeder die geen moeder wil zijn een goede moeder? De kans is klein… welk effect
heeft dit op het leven van een kind en op zijn/haar (mentaal) welzijn. Ik wens elk kind toe om
gewenst en geliefd te zijn, dit heeft zo veel impact op de rest van zijn/haar leven. Laat de keuze
dus aan de vrouw en zorg zo voor het welzijn van de hele maatschappij.

+ Voldane mama, Ik pleit ervoor om abortus meer bespreekbaar te maken en vrouwen bekend te
maken met de abortuscentra. Als 40+ mama van 2 tieners kwam ikzelf het voorbije jaar in de
situatie van een ongewenste zwangerschap. Ik was dadelijk vastbesloten om een abortus te laten
uitvoeren.  Geen twijfel mogelijk en toch moest de wachttijd doorlopen worden, een hele
moeilijke kwestie vond ikzelf. Ik voelde me elke dag meer en meer zwanger worden terwijl ik het
besluit om niet zwanger te zijn al had doorlopen. Ik was opgelucht toen de ingreep uitgevoerd
was, maar toch durfde ik het tegen maar een enkele persoon vertellen. De taboesfeer heerst nog
heel erg, net als de tijdsdruk om de ingreep te laten uitvoeren heel wat stress met zich meebrengt
in een al stressvolle tijd.                

+ Fernanda, Abortus was voor mij geen trauma. Integendeel, grote opluchting op dat moment in
mijn leven: ik kon mijn studie duidelijk afmaken, moest niet trouwen, kon gaan solliciteren, ... Elke
vrouw moet op elk moment in haar leven de keuze kunnen maken!

+ Maud Vromant, Wat ik graag anders zou willen zien: 1. Dat de overheid erop vertrouwt dat
vrouwen een weloverwogen keuze kunnen maken, ongeacht de wachttijd. 2. Een abortusbeleid
gebaseerd op wetenschappelijk inzicht.

+ Sigrid, Maak de abortuswet toch eens van deze tijd! Laat de mensen toch zelf kiezen.    



+ Liesl, In tegenstelling tot wat sommige tegenstanders van abortus beweren, gebruiken vrouwen
abortus niet als 'hoofdmiddel' qua anticonceptiva. Het is heel vaak een traumatische ervaring voor
vrouwen om zonder dat ze dat wilden, door welke reden dan ook, zwanger te worden. Abortus
moet toegankelijk zijn voor elke vrouw in België. De stap naar abortus is niet evident. Hier wordt
sowieso over nagedacht voordat vrouwen de stap nemen om naar een abortuscentrum te gaan.
Hen dan nog eens te verplichten om 6 dagen bedenktijd te nemen is ongelooflijk denigrerend en
impliceert dat vrouwen niet in staat zijn om over hun eigen lichaam en leven te beslissen. Het is
toch beter dat er een abortus - op een veilige manier - wordt uitgevoerd dan dat vrouwen
kinderen moeten baren waarvoor ze niet kunnen (of willen) zorgen. Dat zou ieders vrije keuze
moeten kunnen zijn.               

+ Tina, Het is een recht om als vrouw baas te zijn over je eigen lichaam. Jammer genoeg zijn het
nog steeds vaak mannen die over deze zaken beslissen.

+ David, Als koppel met vervulde kinderwens en duidelijke afspraken over onze toekomst, worden
wij bij ongeplande zwangerschap toch drie weken verplicht om alles verder te overwegen. Zes
dagen bedenktijd lijkt redelijk, maar niet als die bovenop wachttijden bij het abortuscentrum
komen. Je hoeft een vrouw niet zo lang aan het lijntje te houden. Iemand die een beslissing
neemt, heeft die heus wel doordacht..

+ Fc, Actualisatie van de wet in broodnodig

+ Ann, Ik ben nog altijd baas over mijn eigen lijf!

+ Tine, Tijd dat er geluisterd wordt naar de vrouwen!

Tine, Als mannen vragen(/zagen) om een 'echte man' te mogen zijn, is het meer dan tijd dat
vrouwen voluit vrouw mogen zijn. In hun eigen, persoonlijke definitie daarvan. Als vrouw, als
mama, als toekomstige mama, als mama maar nu niet, als nooit mama. Wat zij wil. Wat zij wil met
haar lichaam en toekomst.

+ Geert, Vond geen boodschap mbt het verlengen van de zwangerschapstijd binnen dewelke
abortus legaal kan worden toegepast. Dit lijkt nochtans essentieel. 

+ Abbie, Ik hou van kinderen en zou me zelf nooit kunnen inbeelden om abortus te plegen.
Jammer genoeg heb ik al veel kinderen gezien die ongewenst waren, met alle gevolgen van dien:
zij krijgen duidelijk niet de aandacht, liefde en verzorging die ze nodig hebben. Of soms is er wel
liefde maar simpelweg niet genoeg geld om die kinderen te onderhouden. In sommige gevallen
gaat het verder en is er sprake van emotionele of fysieke mishandeling. Is leven zonder liefde,
leven zonder warmte, leven in het idee dat je ongewenst bent, leven in de miserie van
geïnduceerde armoede het leven dat we die kinderen willen schenken? In welke brute wereld is
dat de meer humanitaire oplossing? Welk respect tonen we naar die kinderen toe?  Wij beslissen
dat je moet leven, maar een goed leven, dat verzekeren we je niet. De beslissing lijkt me al moeilijk
genoeg, laat de volwassen keuze over aan de volwassen mensen.

+ Roos, Die bedenktijd zou geschrapt moeten worden of tenminste verkort worden. 6 dagen is
zeer lang. Dit is al zeer moeilijk voor mensen en die extra bedenktijd maakt het gewoon extra
moeilijker. Mensen hebben er al meestal over nagedacht voor ze een afspraak maken en dan
moeten ze nog wachten op die afspraak en om dan daarna nog eens 6 dagen te wachten is
gewoon heel lastig!



+ Nienke, In de zomer van 2022 was ik 25. Volop aan het genieten van mijn jonge leven in post-
corona tijden. Toen ik plots merkte dat ik zwanger was, was er voor mij maar 1 keuze. Ik was nog
niet klaar voor kinderen, ik weet niet of ik er ooit zou willen. Ik kan me niet voorstellen dat ik
verplicht een kindje ter wereld zou moeten brengen zonder dat ik daar voor de volle 100% heb
voor gekozen. Met de steun van mijn partner, dankbaar dat ik in een land leef waar ik dit legaal
kan doen en goed geïnformeerd, kwam ik bij Luna VZW terecht. Ik kan niets dan positiefs zeggen
over hoe we daar werden behandeld. De zes dagen wachttijd waren echter fysiek en mentaal heel
ongemakkelijk, zeker omdat mijn keuze al vast stond. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat ik op
zo'n kwetsbaar moment de reis zou moeten maken naar ergens anders, omdat ik er bijvoorbeeld
net iets te laat achter kwam dat ik zwanger was. Ik voel nu ook nog steeds een taboe rond het
onderwerp. En hoewel ik moedig mijn best doe om het bespreekbaar te maken in mijn dichte
kring, zou het mooi zijn moest dit voor heel België bespreekbaar zijn. Elke persoon met een
baarmoeder zou moeten kunnen kiezen of zij al dan niet een zwangerschap volbrengen, zonder
schaamte te voelen over die keuze.

+ Miriam, Zolang het medisch verantwoord is, moet het ook na 12 weken beëindigd kunnen
worden, en al naargelang de situatie zonder wachttijd, bv na misbruik... , 

+ C, Uit eigen ervaring en voor anderen die voor die keuze hebben gestaan, of nog komen te
staan, is het zo belangrijk om dit taboe te doorbreken. Er heerst te veel oordeel, schuldgevoel etc.
Niemand kiest ervoor om op een dag voor die keuze te moeten staan.
Ik hoop dat we in een wereld komen waarin iedereen de eigen keuze heeft zonder zich er slecht
over te moeten voelen, dit op een veilige manier te kunnen doen, en zelf beslissingsrecht heeft
over het hele proces.            

+ Alexia, Het is het RECHT van vrouwen om een zwangerschap stop te zetten, en die beslissing is
altijd wel overwogen. Stop met die vernederende periode waar vrouwen moetennadenken  over
hun keuze! Hoe misogyn is dat wel niet, alsof vrouwen zonder die 6 dagen niet  voldoende hebben
kunnen nadenken. Verleng ook de periode waarbinnen een abortus mag uitgevoerd worden,
luister naar EXPERTEN in plaats van naar patriarchale, misogyne of christelijke normen en
waarden die het RECHT van de vrouw schenden op basis van NIET-WETENSCHAPPELIJKE
argumenten. Zet meer in op betaalbaarheid en toegankelijkheid van anticonceptie, voor vrouwen
én mannen! In het kort, STOP met de last bij vrouwen te leggen en START met het ondersteunen
van vrouwen.             

+ Sonia, Laat mannen vrouw zelfstandig beslissen wat juist is voor hen, hun al of niet relatie tussen
het mogelijke toekomstige kind                     

+ Vanessa, Elke vrouw heeft recht om over haar eigen lichaam te beslissen        

+ Sylvie, Vrouwen kunnen zelf kiezen. Niemand anders hoeft een oordeel te vellen.        
  
+ Sanne, Abortus is een basisrecht. Vrouwen belemmeren ervoor te kiezen is een misdaad.         

  
+ Ruth, Hoog tijd om deze wetgeving te herzien en te laten voldoen aan de realiteit.          

+ Liselot, In 2024 zouden vrouwen niet meer 6 dagen mogen wachten op abortus. De stap zetten
naar abortus is voor sommige vrouwen al groot, niet onmiddellijk geholpen kunnen worden en 6
dagen laten terug moeten komen vergroot een drempel.



“Abortus was voor mij geen trauma.
Integendeel, grote opluchting op dat

moment in mijn leven: ik kon mijn
studie duidelijk afmaken, moest niet

trouwen, kon gaan solliciteren, ... 

Elke vrouw moet op elk moment in
haar leven de keuze kunnen maken!”

Fernanda



+ Kaneesha, Weg met de taboes!                 
 
+ Lisa, Vrouwen moeten deze beslissing zelf kunnen nemen, eventueel in overleg met de vader
(maar zelfs dat niet altijd vb bij verkrachtig). Dit is geen gemakkelijke keuze maar eentje die
weloverwogen genomen wordt. Soms is het beter om voor abortus te kiezen, als bijvoorbeeld de
omstandigheden niet kunnen zijn zoals je wil dat ze zijn. Elk kind verdient een goede en veilige
thuis, een warme omgeving zowel in ruimte als in netwerk en een ouder of ouders die er kunnen
en willen zijn. Als dat niet kan, om wat voor reden dan ook, is het soms beter om voor een abortus
te kiezen dan om een kind te laten geboren worden in een onzekere situatie. Dat is toch hoe ik
erover denk.

+ Marjan, Hoog tijd om de juiste beslissing te nemen! Het onafhankelijke rapport ligt er. Beste
politiek, handel daar dan ook naar.

+ Michel, Stop de betutteling !  

+ Eddy, Maak abortus makkelijker.          
      
+ JOKE, Elke vrouw zou zelf moeten kunnen kiezen of ze een zwangerschap wil afbreken, ook na
12 weken. Niets erger dan een kind op de wereld te zetten in moeilijke, slechte, minder goede of
liefdeloze omstandigheden.         

+ Lien, Laat ons kiezen...                 

+ Marie, Geef vrouwen hun keuzevrijheid terug. 

+ Elke, Na ondertussen meer dan 7 jaar werkzaam te zijn als hulpverlener binnen het
abortuscentrum, heb ik al heel veel mensen gezien die het moeilijk hebben met het huidige
wettelijke kader. Ik vind het belangrijk om vrouwen in hun kracht te zetten en hen te vertrouwen
in hun beslissing. Lang moeten wachten doet het verdriet en alle andere moeilijke emoties niet
ten goede. Iemand die op eerste consult komt, heeft dikwijls de beslissing reeds gemaakt.
Ongeplande zwangerschappen zijn van alle tijden, er zullen altijd mensen zijn die een abortus
nodig hebben. Laat ons abortuszorg uitbreiden en updaten, want ons huidige wettelijk kader is
echt niet meer van deze tijd!            

+ Esther Verheye, Niemand maakt zo een beslissing overhaast, het is vaak een moeilijke beslissing
om te maken, en voor velen is dat denk- en verwerkingsproces al even aan de gang vooraleer ze
naar een abortuscentrum stappen. Iemand die dat sneller doet zal zelf kunnen beslissen nog
meer tijd nodig te hebben.   

+ 8 miljard mensen te veel voor ons planeetje. Er is ook te veel kweekvee nodig om al die mensen
(die ook dieren zijn) te voeden.                  

+ Katrien, Elke vrouw moet zeggenschap kunnen hebben over haar eigen lichaam op elk
moment. Begeleiding is goed, betutteling en verbod ondermijnt haar recht.         

+ Micha, Baas in eigen buik, het zou er heel anders aan toegaan als mannen de zwangerschappen
zouden moeten voldragen                   

+ Mieke, Die 6 dagen wachttijd zijn echt belachelijk en onnodig. 



+ Mo, Het lijkt me het gewoon menselijk om ieder zelf te laten beslissen aan de hand van
betrouwbare wetenschappelijk onderbouwde info, met de beste begeleiding en zonder oordeel.
Is dit tenslotte niet wat we allen wensen in alle aspecten van ons leven? Ik noem het een
basisrecht.

+ Koen, Schaf die wachttijd af! Vrouwen die de stap zetten naar Luna hebben al lang genoeg
nagedacht… ‘t is verdomd moedig!

+ Kevin McMullan, Elke vrouw kan zelf beslissen, stop die betutteling.

+ Emma, Veilige toegang tot abortus is een basisrecht in de gezondheidszorg.    

+ Ikke, Laat iedereen vrij om een keuze te maken om een abortus te doen. Opteer misschien voor
een goede psychologische begeleiding. zodat iedereen die keuzes maakt zich niet schuldig hoeft
te voelen

+ Jana, Er wordt niet licht gegaan over de beslissing tot abortus.

+ Jeannette, Abortus, niet alleen voor de vrouw en man, maar ook voor het kind, dat recht heeft op
een fijne veilige en welkome omgeving. Veel sterkte in jullie strijd.

+ Gelieve een abortuswetgeving goed te keuren die mee is met deze tijd. Het kan niet zo zijn dat
vrouwen in hun eigen land niet terechtkunnen voor een abortus wanneer ze deze willen. Een
gedwongen zwangerschap leidt enkel tot kinderen voor wie het leven zeker niet altijd even
gemakkelijk is. Dit kan toch niet de bedoeling zijn! De wachttijd van 6 dagen is overigens
bijzonder betuttelend, geen enkele vrouw gaat hier over één nacht ijs gaan alvorens ze naar een
abortuscentrum stappen…          

+ Hannelore, Het is meer dan de hoogste tijd dat er geluisterd wordt naar de wetenschappelijke
commissie die zélf aangesteld werd door de regering! Stop met foutieve informatie verspreiden
en mensen te betuttelen.         

Koppels en alleenstaanden hebben het recht om zelf beslissingen te maken. Stuur ze alsjeblieft
niet over de grens voor basisgezondheidszorg. Foetussen voelen nog GEEN pijn op 14 weken en er
zijn GEEN invasieve behandelingen nodig voor zwangerschapsafbreking op die
zwangerschapsleeftijd!! Lees de wetenschappelijke adviezen! Evidence-based = evidence-based!
!
+ Ella, Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd en die zich baseert op wetenschappelijke
inzichten en praktijkervaringen in plaats van op persoonlijke overtuigingen.

+ Marie, Als vrouw beslis ik zelf over mijn lichaam en het is dan ook meer dan normaal lijkt mij dat
een regering daar eigenlijk geen andere mening in kan hebben.

+ Marthe, Veilig een abortus kunnen uitvoeren is nodig. Ongewenste kinderen dat liever niet.    
      
+ Nell, Vrouw is baas over eigen lichaam. Never judge a person if you never walked in their shoes.
Ik vind dit een moedige en vaak ook pijnlijke beslissing voor de vrouwen/koppels. Het is niet altijd
van niet willen, maar zoveel andere werkwoorden zijn van toepassing. Soms ook uit liefde? Geef
vrouwen het recht zelf te beslissen. We can do better, for sure!



+ Lavendel, De drager van de fetus is in recht van beslissing over hun eigen lichaam. Kinderen
krijgen is overrated mensen zijn met te veel en we kunnen amper voor de mensen zorgen die al
een leven hebben. Je hebt zoveel eicellen als vrouw, genoeg voor dus op een gewenst moment
een kind te krijgen zodat die de beste zorg zou hebben en de situatie er voor gepast is. Zodat je
kan voldoen aan alle noden van een kind. Als de keuze er is tussen het leven van de fetus of de
drager, dan kiezen we voor de drager, behalve als de drager het anders wilt.

+ Sao, Laat de vrouwen beslissen!

+ Joy, De verplichte wachttijd is overbodig en vernederend voor vrouwen! 

+ Bram C, Omdat een kind hoort op te groeien in liefde en in een context waar deze liefde
gegeven kan worden. 

+ Het wordt tijd dat vrouwen het volledige recht over hun lichaam terugkrijgen. Religie heeft daar
niets mee te maken en moet dus zwijgen. Zeker zolang ze er niet in slagen om hun dienaars in
toont te houden…                

+ ANDRE, MIJN LICHAAM, MIJN KEUZE!   

+ Ingrid, Abortus is een mensenrecht en een vrouw kan zelf wel bepalen wat goed of niet is voor
haar. Ik vond zelf de 6 dagen wachttijd vreselijk!             

+ Mieke, Laat iedereen zelf beslissen of ze een kind willen of niet.         

+ Marie-Joëlle, Afgelopen jaren meer dan 1x in contact geweest met abortus door faling van
anticonceptie. Anticonceptie waar we in het algemeen al heel erg weinig over weten omdat daar
ook niet open over gepraat wordt. Maar het ergste vond ik de bedenktijd van een week nadat je
uw beslissing hebt gemaakt. Dat is 1 week waar ik enorm veel stress hebt gehad, mijn emoties een
rollercoaster is geweest terwijl jij als vrouw enkel het achter de rug wilt hebben. In mijn geval was
dat een week langer enorm misselijk zijn, wat het nog verschrikkelijker maakte.

+ Hannah, Zonder mijn abortus had ik vandaag op een zeer onbewuste, traumavolle manier een
kind grootgebracht en zou onze famillie-lijn en de wereld er echt niet beter op zijn geworden !
Dankzij mijn abortus kreeg ik de tijd om te groeien tot een verantwoordelijke volwassenen vrouw
en breng ik vandaag een fantastische zoon groot. De wereld en mijn toekomstige famillie leden
zullen er dankbaar voor zijn ! T’is genoeg geweest met al dat gezever rond abortus ! Er zijn andere
zaken die onze aandacht meer nodig hebben, toch ?!        

+ Jo, Vrouwen denken heus zelf na over een abortus. Ze kunnen zelf inschatten of een kind op dat
moment in hun leven een goed plan is of niet. De eigenaar van de baarmoeder beslist, ook na 12
weken...

+ Rudy, Soepeler voorwaarden om over te gaan tot abortus.

+ Astrid, Abortus is nooit(!) een keuze waar licht overgegaan wordt. Als vrouw ben je nog altijd in
staat om zelf te beslissen over je lichaam. De gevolgen van een gedragen ongewenste
zwangerschap zijn sowieso groter dan het laten weghalen.     

+ Annemie, Vrouwen kunnen best wel zelf beslissen over wat ze willen in dit leven, anderen, en
vooral mannen, moeten zich hier niet mee bemoeien.  



+ Naima, Tijd om abortus volledig en over alle facetten heen uit de taboesfeer te halen!     

+ Els Wuyts, Mijn lichaam, mijn beslissing!                  

+ Lore, Te lange bedenktijd, alsof vrouwen 6 dagen nodig hebben om te beslissen wat er met hun
lichaam gebeurd? Abortus is altijd een moedige weloverwogen beslissing.

+ Jana, Stop met vrouwen te betuttelen!

+ Elfe, Ik steun deze actie!              

+ Britt, Vrouwen zijn verstandig genoeg om zelf te beslissen.

+ Joyce, Ik heb een prachtig gezin met een dochtertje. Ons gezin is compleet en ik heb een
postnatale depressie gehad waardoor ik het gevoel heb dat ik een tweede kind niet kan geven
wat het nodig heeft. Zowel mentaal als financieel. Wij zijn gelukkig nu en elke vrouw moet voor
zichzelf kunnen beslissen of ze een zwangerschap willen uitdragen of niet!

+ V C, Ik heb ooit een abortus ondergaan nadat ik ongewenst zwanger was. Ik heb hier nog geen
seconde spijt van gehad, ik voel vooral dankbaarheid omdat ik de kans kreeg dit af te breken. Ik
was toen absoluut niet klaar om voor een kindje te zorgen. Nu ben ik mama van twee kindjes en
besef ik des te meer dat ik de juiste keuze heb gemaakt toen. Vertrouw op onze keuzes, onze
intuïtie, onze draagkracht.

+ Nicole Van Den Eynde, Vrouwen mogen zelf beslissen over hun lichaam.

+ Jacinta, Omdat het stoppen van een zwangerschap altijd een weloverwogen (moeilijke) keuze is.
Omdat elk kind het verdient om gewenst te zijn.   Omdat elke vrouw hier bij ons in België een
correct uitgevoerde abortus moet kunnen krijgen, met de nodige psychologische en sociale
omkadering indien ze dit wenst. En... misschien zelfs de zo nuttige informatie over de - voor haar -
geschikte anticonceptie zodat het een volgende keer niet misloopt?

+ Ellen, Je neemt de beslissing om een zwangerschap af te breken weloverwogen, dat is geen
impulsieve beslissing. 6 dagen een ongewenst kindje laten verder ontwikkelen in je buik is een
kwelling en bovendien een risico op complicaties nadien. Hoe sneller de zwangerschap kan
afgebroken worden, hoe beter.

+ Sam Verhoeven, Iedere vrouw dient ongedwongen en in alle vrijheid keuzes te mogen maken,
zonder tegengehouden te worden door verouderde wetgeving of conservatieve of religieuze
principes.

+ Paul, Volledig ok

+ Rhani, Vrouwen die een abortus overwegen gaan niet over één nacht ijs. Ze hebben vaak al lang
en goed nagedacht over hun keuze. Zorg ervoor dat het hier in een veilige omgeving kan. Want
volgens mij is abortus een heel liefdevolle keuze die ervoor zorgt dat we nu of later betere ouders
kunnen zijn indien gewenst.                   



+ Maak de wet meer realistisch. Bereid de abortustermijn uit en schaf de verplichte wachttijd van
zes dagen af.

+ Gerd, De bedenktijd van 6 dagen is vreselijk voor mensen die hun beslissing genomen hebben.
Al eens aan de mentale gevolgen gedacht?

+ Shannah, Niemand wil abortus plegen. Toch moet het soms. En dat is mentaal heel zwaar voor
veel vrouwen. Maak het hen dan niet nog moeilijker door hen niet te ondersteunen, en door hen
ook nog dieper in de put te duwen.

+ Anna, Ik wil een land zien waar vrouwen hun eigen keuzes mogen maken over hun lichaam.

+ Judith, Recent ben ik zelf bevallen van een lief zoontje, mijn eerste kind. Hij was gepland, en heel
erg gewild. Ik had een vrij zorgeloze zwangerschap, bevalling en kraamperiode waarin ik
ondersteund werd door een hecht netwerk van familie en vrienden en uiteraard mijn partner.
Deze intense ervaring heeft mij het belang van de beschikbaarheid van abortus des te meer laten
beseffen.                 

Een zwangerschap is iets wat je leven verandert op vele vlakken - fysiek, mentaal, sociaal,
carrièrematig, ... Zelfs met weinig problemen en een hecht netwerk blijft het een van de
uitdagendste dingen die je ooit zal doen. Laat staan dat je dit alleen moet doen, of ongewenst. Dit
is niet iets waartoe iemand ooit zou verplicht moeten worden.
Ook financieel is het een uitdaging, en dan heb ik het nog niet over het loonsverlies bij moeder- en
vaderschapsrust, en bij borstvoedingspauzes. Niet iedereen kan dit zomaar aan, of heeft de
stabiliteit om dit op te vangen.                

Tot slot het belangrijkste van al: elk kind verdient het om gewild te zijn.

+ De verplichte wachttijd is vernederend - vrouwen beseffen maar al te goed waarover ze een
keuze maken en wat er op het spel staat.                   

+ Het feit dat bepaalde politici een versoepeling / modernisering tegenhouden, tegen
wetenschappelijk advies in, zegt veel over hun attitude tegenover vrouwen.

+ Inge, Maak moeilijke keuzes in het leven niet nog moeilijker door tijdsdruk. Zorg voor mama's
die het beste willen voor hun kind, gezin en zichzelf. Soms wil dat zeggen dat een kindje niet kan
komen.

+ Katrien, Kiezen voor abortus is een vreselijk moeilijke keuze. Maak het niet nog moeilijker voor
deze vrouwen/koppels! Help hen in een warme omgeving.      

+ Magda, Abortuswet veranderen en naar langere denktijd.     

+ Michaël, Als man ben ik onbevoegd om mij uit te spreken wat er in het lichaam van een vrouw
dient te gebeuren. Deze boodschap is niet kwetsend bedoeld.

+ 6 dagen wachttijd zorgde enkel voor 6 dagen langer oververmoeidheid, 6 dagen langer
misselijkheid, 6 dagen langer prikkelbaar, 6 dagen langer werkonbekwaamheid en 6 dagen
langer zwangerschaps depressie. Mijn keuze was al gemaakt toen ik de stap zette om naar Luna
te gaan. Die 6 dagen bedenktijd waren enkel slopend en vooral overbodig.





+ Han, De wachttijd van 6 dagen zou volledig moeten afgeschaft worden! Alsook de abortuswet
van 12 weken. Ook na 12 weken moet het mogelijk zijn om als vrouw een keuze te kunnen maken.
          
+ Elina, Abortus moet bespreekbaar zijn. Ook de meeste van mijn leerlingen (middelbaar
onderwijs) begrijpen niet waarom er de verplichte wachttijd is. Vrouwen denken namelijk heus
wel na voor ze naar een abortus centrum gaan. Heb vertrouwen in hun vermogen om
beslissingen te maken.           

+ Anne, Onbegrijpelijk hoe België, als westers land, met abortus omgaat. Hierdoor wordt niet
enkel de fysieke maar ook mentale toestand van de betrokken partijen op het spel gezet. De
politici in hun ivoren toren zorgen best eens voor wat meer menselijkheid in plaats van 1001
regeltjes.

+ Stefanie, Door de beperkte termijn van 12 weken was ik 3 weken te laat... Middelen om naar
Nederland te gaan waren er niet... Een zwangerschap die er is gekomen door misbruik...             
 
Heb ik helemaal uitgedragen met alle psychologische gevolgen... En dan nadien nog eens een
rollercoaster aan gevoelens omdat ik adoptie als alternatief heb gedaan. Het wettelijk kader moet
veranderen! Niemand buiten de vrouw zelf heeft het recht om te kiezen wat zij moet doen en al
zeker niet na misbruik of intrafamiliaal geweld.

+ Veerle VdA, Bij wet bepalen hoe lang je verplicht moet nadenken om een keuze te maken is
ongelofelijk betuttelend. Alsof vrouwen niet zelf al nadenken hierover voor ze naar de dokter
gaan? Dit vergroot de drempel enkel. Ook valt het voor dat vrouwen al verder gevorderd zijn in
hun zwangerschap dan ze denken. Daarom vraag ik toch ook na te denken over abortus na 12
weken, zodat deze vrouwen niet over de grens naar Nederland moeten voor hun procedure. Dit is
iets dat in België ook mogelijk zou moeten zijn.

+ Solofia, We zijn echt wel volwassen genoeg om zelf te beslissen!       

+ Pat Donnez, Als het de bedoeling was dat anderen bepalen hoe jij hoort te leven, dan was je met
een afstandsbediening geboren.               

+ Geoff, Geen wachttijd meer           

+ Samira, Pro choice!

+ Manon Dupont, Als vrouw krijg je al sinds de lagere school angst ingeboezemd over
(ongewenste) zwangerschap. Pas maar op, ken je je partner, wacht maar even... Het gevolg?
Wantrouwen naar je eigen lichaam toe, angst om intiem genot te ervaren, slutshaming, pijnlijke
en hormoonverstorende anticonceptie nemen zonder stil te staan bij de gevolgen, jezelf niet
kennen, verlammende stress door de grote verantwoordelijkheid die bijna enkel op jou valt, en zo
veel meer. En dan, dan ben je toch zwanger, jeetje het condoom scheurde of nog erger je
sekspartner nam het af, je pil is toch niet 100% heilzaam, of god weet wat allemaal van redenen.
Maar jij weet dat je geen kind wenst, je wist het altijd al wanneer je wel en wanneer je er geen
wou. Maar daar sta je dan. Best nog 6 dagen wachten, dan pas ben je het zeker. Alsof je niet al
sinds je eerste menstruatie er maandelijks mee om de oren werd geslagen? 6 dagen, wat een
mop. Laat deze keuze aan de experts over, zij kennen hun doelgroep het best.        



+ Ann, Vrouwen kunnen best wel zelf beslissingen maken over hun eigen lijf en leven. Er moet
hulp zijn om beslissingen met hen door te nemen en inlichtingen te geven. Maar verplicht hen
niet om er nadien nog '6 nachtjes over te slapen'

+ Zonder dogma of maatschappelijke druk beslissen over één van de belangrijkste dingen in het
leven. Dat onderschrijf ik graag

+ Pedro, Eigen keuze  

+ Cléo, Laat een vrouw kiezen om geen moeder te zijn, zonder wachttijd. Absurde vergelijking je
zou toch ook geen huisdier geven aan iemand die er geen wenst.

+ Alice Van Rijckeghem, Het is betuttelend en vernederend om nog eens verplicht 6 dagen langer
ongewenst zwanger te moeten zijn omdat en wet dit voorschrijft. De stap naar abortus is
gigantisch en op deze manier moet die stap 2x gezet worden én duurt de zwangerschap langer.
Vrouwen en koppels maken deze beslissing zeker niet zomaar. Respect en aanvaarding is hier
meer dan ooit op zijn plaats.     

Het is een moedige, weloverwogen en ook pijnlijke keuze om te maken. Maar ik ben er van
overtuigd dat het een keuze uit liefde is. Uit liefde voor zichzelf en voor het kind dat zou geboren
worden.            

De wettelijke termijn van 6 dagen is achterhaald en kwetsend. Dit wil ik graag anders zien voor
alle vrouwen, mannen en kinderen. Geef vrouwen de nodige omkadering en begeleiding, neem
hen vast na de ingreep en laat je deur openstaan voor het verdriet dat deze beslissing met zich
meebrengt. Maar zet hen niet 6 dagen in een koude, kille wachtkamer waar het minuten aftellen
is naar de dag dat de zwangerschap wordt stopgezet. Vrouwen en koppels moeten omringd
worden door warmte, begrip en steun. Niet door vernederende wettelijke kaders.               
      
+ Claudia, Baas over eigen lichaam en baas over eigen leven.

+ verbeterjeleven, Hebben jullie gezien hoe een ongeboren kind eruit ziet op 12 weken? Laat staan
18 weken? Het is hoog tijd dat jullie jezelf informeren voordat jullie abortussen, vaak genomen uit
gemak en eigenbelang, gaan normaliseren. Als jullie een geweten hadden zouden jullie niet
hiervoor werken, laat staan dat je zou durven zien hoe die geaborteerde kinderen eruit zien.

+ Ben, Een wettelijk bepaalde bedenkingstermijn alsook een de optie tot abortus tot max 12
weken lijken niet meer van deze tijd. Ik hoop dan ook dat onze beleidsmakers op zoek gaan naar
oplossingen die deze nu al moeilijke keuze voor vrouwen niet nog moeilijker maakt.

+ Jolien, Voor een toegankelijke, taboeloze zorg zonder betutteling. Respect voor baas in eigen
buik, hoofd en hart.                 

+ katrien, Een hart onder de riem voor de vele vrouwen en verwanten die nog eens 6 dagen langer
moeten nadenken over deze al moeilijke stap !

+ sle, Het zou zo fijn zijn als abortus écht uit de taboesfeer gehaald wordt. Voor mij is het nu 27 jaar
geleden en nog steeds een groot geheim. Gelukkig moest ik niet naar Nederland (meer)

+ Julie vlemincx, Laat de professionals van de abortus centra aan het woord. Zij weten wat er
speelt bij de mensen.                 



+ E, Gesprekken voeren, 6 dagen afwachten, ‘zogezegd nadenken’, bedenktijd, heen en weer
rijden, medicatie nemen, beginnen bloeden, je vruchtje in je handen houden, afscheid nemen,
huilen, heel veel huilen, helemaal alleen, en als je denkt dat je kan beginnen verwerken, mag je
eerst nog even langs spoed, krijg je er een baarmoederontsteking bovenop, gratis en voor niets… 
Elke vrouw die het heeft moeten meemaken, zou gewenst hebben dat ze dit traject nooit had
moeten doorlopen… Het was de hel, maar ik had geen andere keuze en op de dag van vandaag
ben ik trots hoe ik me staande heb weten te houden, als alleenstaande moeder van een toen 2-
jarige, worstelend, herstellend van een helse scheiding.           

Wie ben jij, om te denken te weten wat ik doormaakte? En wie ben jij om te beslissen hoe lang ik
moet ‘nadenken’ over zo’n levensbepalend iets.         

Baas in eigen buik, baas over ons eigen lichaam. Het zou verdorie gaan tijd worden!

+ Anse, Een abortus is zowel fysiek als psychologisch enorm zwaar, hierdoor gaat niemand over 1
nacht ijs. De beslissing om effectief een abortus te laten uitvoeren komt er vaak na verschrikkelijke
weken, gevuld met twijfels, verdriet, angsten,... Pas na deze ongelooflijk moeilijke beslissing
nemen vrouwen de stap om naar een kliniek te gaan.

Ze dan nog 6 dagen in de miserie te laten zitten om 'na te denken' is onmenselijk... We weten
allemaal dat deze 6 dagen niet in het leven zijn geroepen om te zorgen dat er 100% zekerheid is
van de keuze. Die zekerheid is er vaak al lang voor of vlak na de 1e consultatie. De 6 dagen geven
niet meer zekerheid, in tegendeel. De 6 dagen geven het signaal dat de keuze voor abortus de
foute is. De 6 dagen nemen ons de controle over ons eigen lichaam af en duwen ons als vrouw
nog dieper in de put, op een van onze meest kwetsbare momenten. De 6 dagen zijn een
verlenging van de hel waar vrouwen met een ongeplande zwangerschap vaak al weken inzitten.
Zij die tegen de afschaffing van de 6 dagen zijn kunnen gerust een 1e consulatie hebben en de
ingreep 6 dagen later inplannen. Schaf ze af en geef ons zo terug meer controle over onze eigen
lichamen.        

+ Valentina, Als we terecht van ouders verwachten dat ze hun kinderen goed en met liefde
opvoeden, moeten we mensen die wéten dat ze dat niet zullen kunnen, een andere optie geven.

+ Dertiger, Een keuze die ik met mijn hoofd maakte. Die ten goede kwam voor mezelf, mijn relatie
en de kinderen die er reeds zijn. Maar mijn hart had liefst iets anders gehad. Heb ik dan het recht
om te rouwen, vraag ik me soms af. Net omdat er nog zoveel taboe rond bestaat. Hier moet meer
begrip voor komen. Ook al kies je voor abortus hebben we ook recht om te rouwen, om verdriet te
hebben .

+ LieseD, Laat vrouwen zelf beslissen. Ze zijn slim genoeg.

+ An, Liever een paar weken hartzeer, dan de rest van jouw leven hypothekeren voor een niet 100%
gewenst kind.                  

+ Niemand mag jou het recht ontzeggen te beslissen over jouw buik.    

+ Marloes, Als vrouw ben je al zo kwetsbaar in deze maatschappij. Maak abortus gemakkelijker,
deze keuze maken is al een zwaar iets, dit doe je niet onbedacht.        

+ ET, Waarom is de bedenktijd verplicht? In andere woorden betekent dit dat vrouwen niet weten
wat ze willen! we willen volledige controle zonder voorwaarden.          



+ Maxine, Ik had een onverwachte zwangerschap toen ik 16 jaar oud was en heb toen ook een
abortie gehad. Ik heb hier geen spijt van en ben enorm dankbaar dat een abortie hebben,
mogelijk is in België.

Het enige jammere vond ik dat er niet veel aandacht naar de mentale last geschonken werd: ik
heb het mentaal (na de abortus) enorm moeilijk gehad. Ik hoop dat er hier in de toekomst (bij
andere jonge meisjes) wel meer aandacht voor is.
 
+ Roos, Als mensen nood hebben aan extra bedenktijd, laat ze die dan nemen, maar maak het
niet verplicht. Het moment dat een persoon aanklopt bij een abortuscentrum, is dit geen
beslissing die men over 1 nacht ijs heeft gemaakt. Vaak hebben vrouwen er al een paar dagen
over nagedacht en dingen opgezocht voor ze afspraak maken, vaak hebben koppels er al vele en
diepe gesprekken over gehad. Die 6 verplichte dagen kunnen stressvol en betuttelend zijn.

+ Nathalie, Een soepelere en ruimere wet aub! De termijn verlengen en de wachttijd verkorten
a.u.b. (lees: afschaffen)           

+ Imke, Laten we mensen vooral zelf laten kiezen of ze een kind willen dragen of niet, het is niet
aan iemand anders om dat te beslissen ook voorbij die 12e week

+ Lena, Heel goed dat deze campagne wordt gevoerd, ik sta hier helemaal achter!            

+ Maia, Schaf de bedenktijd van 6 dagen af                 

+ Mijn lijf, mijn medische beslissing. Alsof die beslissing voor iemand makkelijk is, alsof het echt
nodig is het NOG moeilijker en de drempel nog hoger te maken. Heb je als vrouw geen hersenen
dan? Ik snap niet dat dit nog ter discussie moet staan in dit zogenaamd vrij land. Los het op aub!

+ Daphne, Abortus is een basisrecht en moet ook zo behandeld worden. Mensen denken na voor
ze zo'n ingrijpende ingreep doen, de overheid moet niet ook nog eens voor hen bepalen hoe lang
ze nadenken. Iedereen die al eens hun maandstonden heeft gehad, weet dat je soms pas na een
paar weken doorhebt dat ze te laat zijn. Dat wordt nog moeilijker wanneer je daar ook nog eens
anticonceptie bij neemt. 12 weken is te kort. Trek de termijn op naar 18 weken!

+ Kilian, Herbekijk de abortuswet, nu!

+ Karen Flecken, Voor een abortus kiezen doet pijn. Heel veel pijn. De wet nu verlengt die pijn
onnodig en veronderstelt dat de vrouw er ‘beter nog eens over nadenkt’. Hoe denigrerend. Die
wachttijd moet eruit. Ik heb toen alleen maar afgezien. Ik wens dat niemand anders toe. Bloesem,
Veel sterkte! Ik omarm je verdriet!            

+ Vida, Abortus is een recht voor alle zwangere vrouwen. My wish, my choice      

+ Stefanie, Wie of wat bepaalt er dat je het kindje niet wil houden? Dat zijn toch de ouders zijn? 6
dagen zijn soms vaak cruciaal in de ontwikkeling van zo een embryo. Tussen geen hartje of wel
een hartje. En dat maakt voor veel ouders een verschil in schuldgevoel.                

+ Annemie, Is het vertrouwen in vrouwen zo laag dat abortus aan banden moet worden gelegd?
Hebben vrouwen anderen ( waarvan veel mannen) nodig om een beslissing tot abortus te
kunnen/ mogen nemen? Die anderen hebben het recht om over hun te beslissen wat ze wel of
niet met hun lichaam/ leven mogen doen. Maar de vrouwen die voor abortus staan hebben zelf
dat recht niet? Dan word je toch echt beroofd van je vrijheid op vele vlakken als vrouw.



+ Maarten, Beste politiekers, kom onder die steen vandaan en praat met de mensen die deze
verscheurende keuze al gemaakt hebben en de mensen die hen daarbij begeleid hebben.       
   
+ André Ghersin, Ik ben er van overtuigd, dat vrouwen al zeer lang nagedacht hebben voor zij een
besluit nemen wat betreft abortus. Het moet verschrikkelijk zijn voor hen om er dan nog eens
zoveel dagen te moeten aan toevoegen om na te denken. Dat is paternalisme van de ergste soort.  
Van 12 naar 18 weken lijkt mij een meer dan juiste beslissing waar ik van denk dat dit het uiterste
zou kunnen zijn want verder gaan dan 18 weken lijkt me zeer gevaarlijk voor het leven van de
vrouw in kwestie. Ik kan me vergissen natuurlijk want ik ben geen arts maar het is wel wat ik denk
.            
+ Debbie, Waarom een beslissing die al zo pijnlijk is nog moeilijker maken. Als vrouwen overgaan
tot abortus is dit meestal al een zware beslissing geweest. Extra bedenktijd (met extra bezoek,
kosten en moeilijke gevoelens) is écht niet nodig. Zwangerschap is roofbouw op een lichaam en
er zou wat meer stil gestaan bij moeten worden voor dit wordt opgelegd. Ik mag beslissen wat er
met mijn lichaam gebeurd na mijn dood, maar niet als ik zwanger ben: begrijpe wie begrijpe kan.            
+ Peter, Ongewenste zwangerschap voorkomen zou meer vermeden kunnen worden indien
anticonceptie toegankelijker en goedkoper of gratis kan worden aangeboden.

+ Anne, Anticonceptie moet toegankelijker zijn.

+ Heleen, Ik ontdekte op 15 weken dat ik zwanger was en moest richting Nederland. Graag had ik
bij de Nederlandse collega’s iéts van pré of postabortus ondersteuning gehad. Het is er bandwerk.
Wanneer je vanuit België doorverwezen wordt, weet je te weinig over de mogelijke
ondersteuning die Belgische abortusklinieken wel aanbieden, ook voor doorverwijzingen.          
      
+ Charlotte, 37 jaar, 4 kinderen hebben en echt geen kinderwens meer. In België nog steeds een
wachttijd om te beslissen of ik echt wel abortus wil. Terwijl het daarmee alleen maar pijnlijker
wordt, gezien het vruchtje groeit. Naar Nederland gemaild, kreeg om 23u nog antwoord en kon
meteen de dag erna komen. Geen wachttijd, gewoon heel veel begrip. Onderzoek en meteen de
eerste pil kunnen nemen. Zo zou het moeten gaan voor wie dit echt wenst.          

+ Tim, Meisjes en vrouwen moeten te allen tijde zelf kunnen beslissen over een abortus, niemand
anders draagt het kind, dus niemand anders, ook de wet niet, heeft daar ook maar iets op te
zeggen!!

+ Melinde, Kinderen krijgen als een weloverwogen, bewuste keuze levert niets dan voordelen op
voor de kinderen, de ouders en de maatschappij. De wetenschap heeft gezorgd dat de middelen
hiervoor bestaan, gebruik ze als maatschappij. Maak ze niet enkel laagdrempelig verkrijgbaar,
maar drempelloos, deel ze uit. Dit is geen extra kost, dit is een investering in gelukkige kinderen,
ouders en geen ontoereikende, overbelaste sociale sector, kinderrechtbank, justitie,...!

+ Wies, Als mannen zwanger konden worden, was dit al heel lang goed geregeld.

+ Lynn, We waren al 5 jaar samen, en na het verwijderen van mijn Mirena spiraal was mijn
menstruatiecyclus nog onregelmatig. We gebruikten condooms, omdat ik even van de
hormonen af wou zijn. We waren allebei niet voorbereid op een positieve test. Ik wist niet of moest
lachen of huilen. De timing kon niet slechter. We waren nog aan het sparen voor een woning, ik
had nog een tijdelijk contract op mijn werk. We wilden stabiliteit, iets wat we allebei als kind
gemist hadden. En we wilden niet dezelfde fouten maken als onze ouders. Het was de meest
hartverscheurende keuze ooit, maar wel eentje uit liefde.



+ Robbe, Maak van abortus geen politiek spel, daar is het te belangrijk voor. Het expertenrapport is
duidelijk. Luister naar de mensen die er kennis van hebben.

+ Bea, Hopelijk zal jullie uitstekende campagne eindelijk komaf maken met het stigma rond
abortus!

+ Chantal, Elke vrouw heeft nagedacht waarom ze een abortus wil, daar heeft ze niet nog eens zes
dagen bedenktijd voor nodig!

+ Dia, Maak abortus mogelijk tot 18 weken zodat vrouwen niet naar Nederland of Engeland
moeten gaan. Schaf de 6 dagen wachttijd af. Maak abortus bespreekbaar zodat vrouwen zich
minder schuldig voelen.

+ Clara, Vrouwen zijn zelfstandige wezens, in staat om beslissingen te nemen die het beste zijn
voor zichzelf en hun families. Ideologieën en religies hebben geen recht om beslissingen te
nemen in de plaats van vrouwen.

+ Nina, Volg het advies van de experts en de wetenschap. Laat je niet leiden door je eigen
persoonlijke mening of geloof. Vrouwen (en/of koppels) gaan niet licht over de beslissing om een
abortus te ondergaan. Ze zijn zélf in staat om dit besluit te nemen. Schaf de wachttijd af. En
verleng de termijn zodat vrouwen niet onnodig naar Nederland moeten, maar in hun eigen
omgeving de nodige medische hulp kunnen krijgen. Abortus is een medische ingreep. Behandel
de vrouwen die dit nodig hebben dus met het nodige respect en behandel dit onderwerp met de
nodige ratio.

+ Hanne, Ik heb zelf ook voor deze keuze gestaan. Wanneer je voor het eerst contact met het
abortuscentrum opneemt, is daar al veel tijd aan vooraf gegaan. Laat vrouwen zelf beslissen over
hun eigen lichaam, over hun eigen toekomst. Niemand gaat hier licht over, en al zeker de
vrouwen in kwestie niet…

+ Ellen Lefever, Het is tijd om de belangen van vrouwen en kinderen op de eerste plaats te zetten.
12 weken zijn zo voorbij. Mensen dwingen om daarna een ongewenste of gewenste, maar te
risicovolle, zwangerschap verder te zetten is voor niemand goed. Waarom denkt de overheid hier
beter over te kunnen oordelen dan de vrouw in kwestie, in samenspraak met haar medisch
team?

+ Katrien, Elk kind verdient een moeder die 100% zelfstandig en zonder dwang ervoor gekozen
heeft moeder te worden voor dat kind. Dat is menswaardiger dan moeder en kind in een leven
duwen dat de moeder niet (opr)écht wil en waarvan dat kind mogelijk de dupe is.

+ Bart Debbaut, 12 weken, 16 weken, 20 weken, ...? Wie wil de pretentie hebben om daarover te
oordelen, op een moment dat experts duidelijkheid hebben verschaft en er vandaag nog veel te
veel vrouwen in de anonimiteit kiezen voor een obscure en gevaarlijke abortus of naar het
buitenland worden gestuurd voor een dure behandeling? Ik roep op tot wijsheid en begrip, tot
een duidelijke verlenging van de looptijd waarin abortus mag worden uitgevoerd bij een
ongewenste zwangerschap of bij een duidelijke aanwijziging van gezondheidsrisico's voor
moeder en/of kind.

+ Momo, Vrouwen besluiten niet zomaar om abortus te ondergaan Daarom moet hun beslissing
gerespecteerd worden zonder kleingeestige bedillerigheid. Het voorliggend wetsvoorstel is een
goed compromis: wetenschappelijk verantwoord en maatschappelijk acceptabel.



Schaf de verplichte
wachttijd af!

+ Als mensen nood hebben aan extra
bedenktijd, laat ze die dan nemen, maar
maak het niet verplicht. Het moment dat
een persoon aanklopt bij een
abortuscentrum, is dit geen beslissing die
men over 1 nacht ijs heeft gemaakt. Vaak
hebben vrouwen er al een paar dagen over
nagedacht en dingen opgezocht voor ze
afspraak maken, vaak hebben koppels er al
vele en diepe gesprekken over gehad. Die 6
verplichte dagen kunnen stressvol en
betuttelend zijn.

Roos

 + Dat ik deze eis anno 2024 überhaupt
nog dien te onderschrijven 🙄

+ Na ondertussen meer dan 7 jaar werkzaam te zijn als hulpverlener
binnen het abortuscentrum, heb ik al heel veel mensen gezien die het
moeilijk hebben met het huidige wettelijke kader. Ik vind het belangrijk
om vrouwen in hun kracht te zetten en hen te vertrouwen in hun
beslissing. Lang moeten wachten doet het verdriet en alle andere
moeilijke emoties niet ten goede. Iemand die op eerste consult komt,
heeft dikwijls de beslissing reeds gemaakt. Ongeplande
zwangerschappen zijn van alle tijden, er zullen altijd mensen zijn die
een abortus nodig hebben. Laat ons abortuszorg uitbreiden en updaten,
want ons huidige wettelijk kader is echt niet meer van deze tijd! 

Elke

+ Je hoort wel eens dat
een zwangere vrouw haar
"verantwoordelijkheid"
moet nemen, waarmee ze
bedoelen dat ze de
zwangerschap moet
uitdragen. Kiezen voor
abortus IS je
verantwoordelijkheid
nemen en een heel
moedige beslissing.

Martine

Sarah Tertyschnikow



+ Sophie, Mijn man en ik zijn 11 jaar samen, hebben een prachtig dochtertje van 10 maanden. Ik
ging bij de gynaecoloog voor een spiraaltje te laten steken en ik was zwanger. Onverwacht. We
hebben 4 jaar moeten proberen en we zijn kunstmatig zwanger geworden. Ik kon het niet aan
om nog een klein baby’tje te hebben. Ons dochtertje wordt opgevoed in een warm en liefdevol
gezin en het is de bedoeling dat dit zo blijft… We hadden dan ook besloten voor abortus. We
namen contact op met Luna en moesten dan nog 6 dagen wachten voor bedenktijd??? We
hadden er al uitgebreid over gesproken als volwassen mensen. De voordelen en de nadelen
besproken. Die wachttijd maakt het allemaal alleen maar moeilijker en pijnlijker.

+ Martine, Je hoort wel eens dat een zwangere vrouw haar "verantwoordelijkheid" moet nemen,
waarmee ze bedoelen dat ze de zwangerschap moet uitdragen. Kiezen voor abortus IS je
verantwoordelijkheid nemen en een heel moedige beslissing.

+ Nina Wolfs, Ten eerste is het belangrijk dat de wet rekening houdt met de diversiteit van
persoonlijke omstandigheden, waardoor beslissingen op maat mogelijk zijn. Ten tweede
bevordert dit veilige en legale procedures, waardoor de gezondheid en het welzijn van individuen
worden gewaarborgd. Bovendien is destigmatisering van abortus primordiaal, waardoor een
oordeelsvrije omgeving wordt aangemoedigd waarin individuele keuzes worden gerespecteerd.
Een begripvolle en inclusieve benadering is essentieel voor het erkennen en respecteren van
reproductieve autonomie.

+ Ik vind dat ze de termijn moeten opschuiven, want de grens van 12 weken is te kort. Vrouwen
moeten dan naar bijvoorbeeld Nederland voor een dure behandeling. Het is al vaak een moeilijke
beslissing en dit maakt het allemaal alleen maar moeilijker.

+ Leen, Over alle eeuwen en alle culturen heen worden er al beslissingen genomen over de
lichamen van vrouwen en boven de hoofden van vrouwen. Moesten mannen ongewenst
zwanger kunnen worden, was de regelgeving rond abortus al ver in de geschiedenis soepeler en
de uitvoering ervan heel wat toegankelijker en veiliger. We leven nu zelfs in een tijd waarin de
strijd rond vrouwenrechten wereldwijd beangstigende stappen achteruit zet. Het wordt tijd dat
België als zogenaamd vrijdenkend land dat staat voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen
kleur bekend en resoluut kiest voor een respectvol, realistisch en vrouwvriendelijk abortusbeleid.

+ Minder taboe rond abortus en een minder strenge wet. De verplichte bedenkdagen zijn absurd.

+ Yannick, Mijn lichaam = mijn keuze. Ik denk niet dat er veel vrouwen snel en ondoordacht de
keuze tot abortus maken. Uiteraard mag er in gesprek gegaan worden, maar wettelijk een
wachttijd vastleggen of mensen verplicht een zwangerschap laten uitdragen zijn beslissingen
gemaakt door mensen die duidelijk nog nooit zwanger geweest zijn. Want 'we' zijn niet zwanger,
de vrouw is…

+ Winnie, Zes dagen wachten wanneer je zo’n verscheurende beslissing genomen hebt, is een
eeuwigheid. Geef mensen gerust die optie; zij die er nood aan hebben kunnen dan die bedenktijd
nemen, maar maak het geen verplichting.

+ Baas in eigen buik

+ Marieke Francken, Mijn lijf, mijn keuze

+ Ann Van Dyck, Ik wil pleiten voor een menselijke abortuswet.



+ Britt, Een verplichting tot zes dagen 'bedenktijd' kan onnodig bijkomende zorgen met zich
meebrengen. Laat mensen ruimte nemen wanneer ze dat nodig hebben, maar maak er geen
wettelijke verplichting van.

+ Lieve Van Gorp, 2024!

+ Maria FD, Anticonceptie gratis verkrijgbaar. Abortus bespreekbaar. Beslissen over eigen buik.
Dan pas zijn we klaar!

+ Yanni, Vrouwen verdienen meer zelfbeschikkingsrechten over hun lichaam.

+ Nele, Abortus is geen beslissing die op 1-2-3 gemaakt is. Als een vrouw of een koppel hiervoor
kiest, is dit weloverwogen. Stop met die beslissing voor hen te maken. Luister naar artsen en
verleng de termijn naar 18+ weken. Die beslissing mogen jullie wel maken.

+ Rosa Van het Ven, Ik werkte tot 2000 gedurende 10 jaar als receptioniste/telefoniste in de
Bourgognekliniek in Maastricht. Ik schreef vrouwen tussen 16 en 42 jaar uit België in voor een
abortus tot maximaal 16 weken zwangerschap. Men telt die 16 weken vanaf de eerste dag van de
laatste menstruatie. De verplichte bedenktijd van 6 dagen bestond toen ook in Nederland. Een
verwijsbrief van een Belgische arts volstond. Had de vrouw die brief niet, dan ging de behandeling
niet door. Pijnlijk voor jonge of oudere vrouwen die de reis naar Maastricht 2 keer moesten maken.
Nog eens 6 dagen wakker liggen. "Hoe krijg ik opnieuw verlof zonder dat iedereen in de
omgeving argwaan krijgt". Heel moeilijk om zo de nodige privacy over de ingreep te bewaren.
Nog een extra kost bovenop de hoge kosten voor abortus. Ook voor de begeleid(st)er van de
vrouw een extra drempel. Vooral voor vrouwen die niemand in België iets hadden verteld, was het
een schok. Wat maakt dat een vrouw toch zo een late abortus nodig heeft? Uit de praktijk kan ik
bevestigen dat het dikwijls gaat om kwetsbare vrouwen. Ze twijfelen soms lang omdat ze met
niemand, ook niet met de huisarts durven praten. Ze komen uit een milieu waar abortus taboe is
en hebben te laat de weg naar een Belgisch Abortuscentrum gevonden. Of ze zijn gewoon heel
jong en beschaamd en wachten te lang om het te vertellen aan hun mama die wel de weg weet.
Alleen al daarom en om Belgische vrouwen onnodige kosten te besparen in een crisis in hun
leven, pleit ik om abortus tot 16 weken in BELGIË legaal te maken. En dit zonder bedenktijd.

+ Mama van 3, Bedankt abortuskliniek om mij ooit te helpen in een hele moeilijke periode. Ik wilde
toen liever dood zijn dan levend. Die 6 dagen bedenktijd zijn erg betuttelend en ik vind het
onaanvaardbaar dat abortus nog altijd in de strafwet staat. Ik besloot dankzij een fijn, moeilijk
gesprek met jullie en met heel veel tranen, om mijn dochter te houden. Dat was een heel bewuste
keuze die niets met die 6 dagen bedenktijd te maken had, maar wel met het deugddoende
gesprek dat ik met jullie had. Ik ben dan ook heel blij dat de optie er was om abortus te doen en ik
draag jullie organisatie een heel groot en warm hart toe. Ik hoop dat abortus in de zeer nabije
toekomst genormaliseerd wordt, zodat meisjes/vrouwen niet meer naar een speciale /
stigmatiserende kliniek moeten hiervoor maar dat die hulp ook in gewone ziekenhuizen
voorhanden is. Het is nu precies 7 jaar geleden dat ik bij jullie aanklopte, maar ik zal jullie voor altijd
dankbaar blijven voor de steun die ik toen kreeg.

+ Emmie, Waarom is preventieve zorg duur en moeilijk toegankelijk? Laat ons elke vrouw, elk
koppel de keuze geven om gratis hun eigen reproductieve gezondheid in handen te hebben en
vrije keuzes te kunnen maken zonder financiële zorgen hierrond. Maak anticonceptie volledig
gratis voor elke vrouw/elk koppel.

+ Ivana, Geen gedwongen geboorten! Mijn lichaam, mijn keuze!



+ Reinier Hueting, Doe als volksvertegenwoordigers eindelijk eens wat de meerderheid van de
bevolking wil.

+ Sarah Tertyschnikow, Dat ik deze eis anno 2024 überhaupt nog dien te onderschrijven 🙄.

+ Nes, Ik vind de bedenktijd van 6 dagen overbodig. Vanaf de moment dat ik wist dat ik zwanger
was, wist ik ook meteen dat het niet het juiste moment was om nog een kindje te krijgen. Ik wilde
dan ook zo snel mogelijk van heel het gebeuren verlost zijn. Want hoe je het ook draait of keert,
een abortus heeft toch wel een impact op je leven. Het is ook niet vanzelfsprekend om hier over te
babbelen. Vroeger zei ik altijd ‘ik zou het nooit over mijn hart krijgen om een abortus te doen’.
Maar achteraf bekeken kan je daar pas over beslissen als je in zo’n situatie terechtkomt. Bedankt
aan Luna voor de lieve en goede verzorging, want dat kan je op zo’n moment echt wel
appreciëren.

+ Uly, Het verbaast mij dat dit nog steeds een politiek thema is. Abortus is een mensenrecht.
+ Robbe, Maak abortus ook na 12 weken mogelijk in België.

+ Queenofwands78, Abortus is gezondheidszorg, geen privilege.

+ Liza, Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Geheel in lijn met de adviezen van het
wetenschappelijk comité zoals in februari 2023 in het rapport Studie en evaluatie van de
abortuswet en -praktijk in België kenbaar gemaakt. Kernpunten zijn: weg met de 6 dagen
wachttijd, optrekken van de termijn naar 20 weken en expliciet erkennen als gezondheidszorg!

+ Ann, Schaf de bedanktijd af aub, of verminder die. Laat abortus ook toe na 12 weken
zwangerschap.

+ Laura, Abortus is noodzakelijk en je moet meegaan met de tijd en de realiteit.

+ Ik ben voor deze campagne.

+ Marjan, Iedere vrouw is in staat deze beslissing zelf te nemen.

+ Sara, Zelfbeschikking voorop! (En graag binnen een soepeler kader)

+ Kim De Nolf, Abortus moet beschikbaar zijn voor iedereen, en dat zonder de lange bedenktijd en
verder dan 12 weken. Stuur vrouwen niet langer naar Nederland.

+ Dries, Hoog tijd dat onze regering haar verantwoordelijkheid neemt en eindelijk concrete
stappen neemt om het abortusbeleid te moderniseren!

+ EB, Mannen en vrouwen kunnen zelf bepalen of een kind al dan niet welkom is tijdens de
desbetreffende fase in hun leven.

+ Beaudine, Geef iedere vrouw het recht om zelf over haar lichaam te beslissen. Te allen tijde!

+ David, Een vrouw die niet zwanger wil zijn, is bij die beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Je
kan erop vertrouwen dat ze niet nog meer moet nadenken hierover.

+ Tiziana, Een abortus is een goed doordachte keuze.



+ Woggle, Abortus is een mensenrecht. Mijn lichaam, mijn keuze. Abortus is noodzakelijk. Het
heeft geen verantwoording of uitleg nodig van de persoon die de beslissing al dan niet maakt. Het
feit dat de abortuswet in Nederland een langere zwangerschapstermijn toelaat om de
zwangerschap toch stop te zetten, zou een voorbeeld moeten zijn. Aan een abortus geef je zelf de
waarde die je wilt, maar in zijn essentie is dit een ingreep als elke andere. Bij operaties door ziekte,
of esthetische behandelingen, wordt die beslissing niet in vraag gesteld. Wat maakt deze ene cel
zo veel belangrijker dan een andere? Wat maakt dat men denkt een beslissing te mogen en
kunnen maken over iemand anders hun lichaam, ongeacht de toekomst van de persoon. Er is
zoveel misinformatie en gebrek aan informatie over anticonceptie, (ongeplande en/of
ongewenste) zwangerschap en abortus. Veel hiervan begint in het lager en secundair onderwijs.
Juiste informatie over veilige seks, wetgevingen en de kracht die JIJ over je EIGEN lichaam hebt.
De beslissing om een abortus te doen, is er één die al enorm overwogen wordt, dus is het echt
nodig om de beslissing van deze persoon in vraag te stellen door een verplichte wachttijd van 6
dagen? Er is zo veel schaamte en onbegrip voor abortus. 1 op 5 mensen hebben in hun leven een
abortus. Ik ken meer dan 5 mensen, en ken in verhouding helemaal niet evenveel mensen die al
een abortus gehad hebben. Niemand moet hier uiteraard alles over delen, maar die schaamte zit
voor een groot deel bij het onbegrip van de samenleving, en de eindeloze verwachtingen voor
een verantwoording. Mijn abortus heeft mijn leven, lichaam en geest gered.

+ Mijn abortus heeft mijn leven, lichaam en geest gered.

+ Fourieka Reyneke, Een redelijke verlenging van het periode waarbinnen een legaal abortus mag
gebeuren zal ruimte scheppen om een moeilijke beslissing in sereniteit te kunnen maken.
+ Machteld, Een kind heeft ouders nodig die er emotioneel, financieel en praktisch kunnen zijn,
elke dag opnieuw. Een vrouw die aangeeft dat niet te kunnen bieden, moet de mogelijkheid
hebben om voor abortus te kunnen kiezen. Hiermee maakt ze een moedige keuze die onze
maatschappij ten goede komt. We moeten haar steunen en de juiste zorg bieden.

+ Een aangepaste abortuswet mee met zijn tijd is het minste waar wij vrouwen recht op hebben!
+ Aline, Het leven schenken aan een kind is een levenslange verbintenis en verantwoordelijkheid.
Niemand zou gedwongen moeten worden of zich gedwongen moeten voelen om tegen eigen
wil een verbintenis aan te gaan.

+ Andrea, Ongewenste zwangerschap is iets dat elke vrouw kan overkomen, hier mag niet meer
negatief naar gekeken worden. Mijn lichaam, mijn keuze.

+ Sis, Het is onbegrijpelijk dat je een ongepland/ongewenst kind verplicht zou moeten dragen,
baren én grootbrengen omwille van 1 ‘foutje’ in het nemen van je pil bvb. Kan iedereen
overkomen.

+ Nina, Onverwachts en niet meteen in de planning. Ze is er toch, maar niet elke vrouw neemt die
beslissing… Maar elke vrouw moet die beslissingsvrijheid hebben.

+ Waarom wachten als het in NL niet moet? Waarom nog langer in onzekerheid met druk op
mentaal welzijn lopen? Na de intake weet je echt wel zeker hoe en wat. Geef de keuze tussen
wachten of uitvoeren! Elke vrouw met een hulpvraag moet toegang hebben, en niet staan
wachten.

+ 1 week verplicht nadenken en dan een sociaal medewerker spreken zonder toegevoegde
waarde. Laat dat maar weg! Ik hoor dat je in sommige centra interessante vragen krijgt om als
koppel over na te denken.



+ Judith, Investeer meer tijd en geld in de jeugd en laat volwassen vrouwen hun eigen keuzes
maken. Niemand heeft baat bij een ongelukkige en gestresseerde moeder en een ongewenst
kind. Vrouwen denken heus al na alvorens ze tot die beslissing komen. En een kind houden is een
veel grotere en ingrijpendere beslissing dan een zwangerschap afbreken. Maar dat mag dan wel
opgelegd worden.

+ Hilde, Als hulpverlener in het abortuscentrum ervaren we dagelijks hoe erg vrouwen het ervaren
om lang te moeten wachten tussen eerste consult en behandeling. Ze zijn ook opgelucht dat ze
hier hun verhaal kunnen doen zonder be(-ver)oordeling, en de steun te ervaren die ze daarbij
nodig hebben.

+ Isabel, Doe iets aan de wetgeving!

+ Hatim El Sghiar, Het is aan de koppels zelf om te beslissen.

+ Hannah Wellens, Vrouwen verdienen een geactualiseerde abortuswet.

+ Fran, Een kwalitatieve en menswaardige abortus zou het normaal moeten zijn!

+ Saskia Latreche, Volledig akkoord met het bovenstaande!

+ Fleur, Laat vrouwen zelf beslissen. Kunnen ze deze zwangerschap aan? Kunnen ze dit kind met
liefde en goede zorgen opvoeden? Wij hadden 1 kans op 4 om een ernstig ziek kind te hebben.
We hebben dit in het begin van de zwangerschap laten testen. En abortus gedaan toen bleek dat
de vrucht de ziekte had. En eind goed al goed. We hebben nu een flinke gezonde dochter die we
al onze liefde en zorgen kunnen geven. Het zou fijn zijn moest er geen taboe meer rond zijn zoals
nu. Ik kon er met niemand over praten en durfde mijn eigen gynaecoloog er zelfs niet over aan te
spreken omdat je niet weet hoe die er tegenover staan.

+ Tanja, Waarom nog meer alleenstaande moeders en kinderen in kansarmoede kweken?
Vrouwen die ongewenst zwanger worden hebben geen zes dagen vooraf nodig om na te
denken. Zij weten hoe ze eraan toe zijn. Weg met de betutteling en een zoveelste
gehypothekeerd leven!

+ Isabelle, Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Baas in eigen buik, ook voor latere
zwangerschap en geen beleid moet bepalen hoeveel bedenktijd ik nodig heb voor deze
beslissing!

+ Sonia, Laat de keuze voor bedenktijd en beslissingstijd aan de vrouw en man in kwestie.

+ Ellen, Abortus is niet slecht, het is het hebben van een keuze wanneer je onverwacht zwanger
bent ondanks het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Abortus is niet slecht, het is hebben van
een keuze over je eigen lichaam. Abortus is niet de duivel hemzelf. Niet iedereen heeft de mentale
capaciteit, het geld of de ruimte om een kind op de wereld te zetten. Laat de keuze aan de
persoon met de baarmoeder of die wel of geen kind wilt.

+ Veerle, Neem voor de wetswijziging de Nederlandse wetgeving als voorbeeld: geen verplichte
bedenktijd en abortus mogelijk tot 24 weken.

+ Deze beslissing wordt in de huidige tijden zelden lichtzinnig genomen. Daarom is meer
flexibiliteit niet overbodig. Een ongewenst kind op de wereld zetten heeft meer nare gevolgen
dan geen kind op de wereld zetten.



+ Nim Wouters, Abortus is een mensenrecht! Het aanbieden van een wachttijd is onnodig en kan
ervoor zorgen dat bepaalde mensen buiten de toegestane termijn vallen.

+ M., Bijna 40 jaar geleden naar Bergen Op Zoom, gelukkig hadden ze daar wel begrip voor
Belgen die in eigen land in de steek werden gelaten.

+ Stephanie,"Abortus, en dan :-)?

+ Caroline K, Ken je eigen lichaam, ken je eigen grenzen. Ongelukken gebeuren. Elke persoon
heeft recht op een gelukkig, gezond leven en keuzevrijheid. Ik pleit voor een abortuswet die mee
is met de tijd!

+ Judith, Mijn lichaam, mijn beslissing. Stop het taboe rond abortus. Als je naar een
abortuscentrum gaat, heb je je beslissing al genomen, bedenktijd van 6 dagen bezorgt je dan
enkel extra stress. Volledig onnodig. Verleng de toegestane tijd om een abortus te hebben. 12
weken is veel te beperkt.

+ Ann, Als vrouw van 42 vond ik het behoorlijk betuttelend en vernederend dat ik een verplichte
wachttijd van 6 dagen moest doorstaan voor een beslissing die voor mij en mijn partner volledig
vast stond. Ik vind dat dit echt anders moet.

+ Luk Claes, Haal vrijwillige zwangerschapsonderbreking uit het strafwetboek

+ Laat vrouwen vooral zelf beslissen over hun eigen lichaam.

+ Jules, Zelfbeschikking is een basisrecht!

+ Heidi, Keuze voor abortus is doorgaans niet impulsief, maar heel moedig, vaak na een strijd met
de vooroordelen van “de maatschappij” in het eigen hoofd. Laat de keuze een waardige keuze zijn
van de persoon die deze maakt en laten we die persoon steunen.

+ Souffriau Stef, Het wordt hoog tijd dat de huidige paternalistische abortuswet wordt herzien. De
verplichte bedenktijd is een ongepast teken van wantrouwen, van veelal witte oude mannen,
richting alle vrouwen. Bovendien zorgt het huidige asymmetrische beleid met het Nederlandse
systeem voor een ongelijke behandeling van vrouwen. Wie de middelen heeft, kan namelijk in
Nederland wel geholpen worden zonder dat er hen een bedenktijd opgelegd wordt. De
abortusbehandeling kan en mag geen keuze zijn die makkelijker gemaakt wordt door het al dan
niet hebben van de nodige middelen. Deze paternalistische wet is dus dringend aan herziening
toe!

+ Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Vrouwen/ koppels die de keuze maken om
langs te komen, maken al een pijnlijke keuze. De werknemers op de dienst zijn zeer professioneel
en geven alle nodige en nuttige informatie. Wie wachttijd wenst, zal die hoe dan ook aangeboden
krijgen. De verplichte wachttijd verkorten, zorgt ook dat het babytje niet verder ontwikkelt, de
vrouw niet nog verder kwaaltjes ontwikkelt, zich nog meer zwanger voelt. Mensen maken de
keuze voor een onderbreking met een reden. Mensen verplicht langer zwanger te zijn dan nodig
of een zwangerschap te voldragen heeft levenslange gevolgen op vele levens, alsook op de
maatschappij.

+ Sofie, Wanneer vrouwen naar de dokter stappen hebben ze hier al heel hard over nagedacht.
Het is niet nodig hen nog eens het gevoel te geven dat ze niet rationeel kunnen nadenken over
zulle zaken. Want dat kunnen we uiteraard wel.



+ Lieve De Smet, Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Stop de betutteling, laat de
vrouw zelf beslissen (op basis van de wetenschappelijke consensus).

+ Caroline, Die wachttijd is onnodig betuttelend en traumatiserend, weg ermee. Verleng eveneens
de wettelijke termijn zodanig dat niemand meer naar het buitenland moet. We zijn 2024, tijd om
dit te doen.

+ Britt Magriet,Een vrouw is baas over haar eigen lichaam. Keuzes moeten gemaakt kunnen
worden zonder schroom. De maatschappij is en blijft zelfs in 2023 nog steeds gebaseerd op ‘de
man’.

+ Rijtsjel, vrouwen baas in eigen buik, ik vind niet dat een "wetgever" het recht heeft om te
beslissen wat ik met mijn lichaam of verdere leven doe. Op zich is het al een serieuze opgave om
tot die beslissing over te gaan, dus er zullen wel redenen genoeg zijn als je dit overweegt!!

+ Luun, Ik ben vrouw en mijn lichaam is van mij, hoe de politiek hier in die maten over mag
beslissen is me een raadsel. Het zou fijn zijn als zo’n levensbeslissingen in de handen van experten
en de vrouwen in kwestie liggen en niet in die van de politiek.

+ Carine, Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Als vrouw zelf de beslissing kunnen
nemen wat je met je lichaam doet, zonder regels die door anderen opgelegd worden! En zonder
geheimdoenerij, we leven in 2024!!! Is al te lang een “Taboe” onderwerp.

+ Kiezen voor abortus was een moeilijk, maar wel juiste keuze. Vrouwen gaan daar echt niet licht
over.

+ Roxan, Als moderne vrouw in deze moderne maatschappij verwacht ik moderne medische zorg.
Ik prijs me gelukkig dat er gedebatteerd kan worden in dit land over een al-bestaande abortus
wet - maar laat ons die nu aub op een modern niveau krijgen! Veel succes!
+ Billie, Ik ben een vrouw van veertig en weiger hormonale anticonceptie omdat ik de
bijwerkingen erg storend vind. Ik heb een vaste relatie. Het condoom scheurde en ik 'had prijs'. Ik
heb al twee prachtkinderen in het middelbaar en wilde er geen derde bij. Na één postnatale
depressie en intense zorgen voor een kind met extra noden, was dit een zeer bewuste beslissing.
Elke dag dat mijn lichaam zwanger was, voelde ik me slechter. Het duurde een week voor er een
afspraak vrij was in Luna. Daarna moest ik verplicht nog eens een week wachten. Ik was
verbijsterd dat anderen mogen beslissen over mijn lichaam. Ik was ongepland en ongewenst
zwanger. Hoezo denkt iemand anders te weten dat ik een 'bedenktijd' nodig heb? Dit is
betuttelend en ongelooflijk intrusief. Mijn lichaam, mijn beslissing.

+ Femke, Laat ons minder oordelen, maar luisteren en begrip tonen. We kennen nooit het verhaal,
noch de uitkomst. Laten we steun bieden en de drempel verlagen i.p.v. het elkaar nog moeilijker
te maken.

+ Imke, Mensen worden te weinig geïnformeerd over anticonceptie, breng daar verandering in en
zorg ook dat het betaalbaar blijft. Het zijn net de meest kwetsbare mensen die hier onder lijden.
Laat het ook duidelijk zijn dat niet enkel vrouwen verantwoordelijk zijn voor het zorgen voor
anticonceptie.

+ Benny Koch, Pas deze wetten aan! Je eigen lichaam, je eigen keuzes!



+ Mathilde, Ik ben een jonge vrouw die ten allen tijden beslissingen wil kunnen nemen over haar
eigen lichaam. Ik vrees soms dat dit met bepaalde politieke meningen in het gedrang zal komen
en mijn rechten als vrouwen worden ingeperkt.

+ Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! De verplichte wachttijd van 6 dagen is
onnodig. Voor het intakegesprek plaatsvindt is de beslissing al wel overwogen, het gesprek kan de
effectieve bevestiging geven, maar dan volgt nog een wachttijd van een week. Laat de
zorgverlener in overleg met de betrokkene bepalen of een wachttijd effectief nodig is en zo ja
hoelang, zo niet dan kan de behandeling meteen starten.

+ Tatjana, Abortus… laat ons het stigma hieromtrent wegnemen. Laat ons het makkelijker maken
om hierover te praten zonder te veroordelen. Deze keuze vanuit medisch, financieel, praktisch en
zeer emotioneel standpunt soms wordt door vrouwen/ koppels niet zomaar gemaakt. Laat
iedereen die keuze maken op zijn eigen manier, met de nodige en juiste info en zonder
bijkomende druk op de schouders.

+ 💜

+ Fiiee, Verleng de tijd om abortus uit te voeren naar 18 weken! Vrouwen verdienen meer respect
en mogen over hun eigen lichaam beslissen! Politiek hoeft dit niet voor hen te doen! Verkort ook
de wachttijd. Laat nogmaals mensen hier zelf over beslissen!! Een bezorgde burger die het goede
wil voor onze samenleving!

+ Martine, Vrouwen zijn de betutteling beu. Maak een realistische hedendaagse abortuswet.

+ M, Keuze voor een kind is een mensenrecht, net als de keuze om er niet voor te kiezen. De
abortuswet is achterhaald, voor een land dat er prat op gaat vooruitstrevend te zijn op vlak van
vrouwenrechten is dat beschamend. Het adviesrapport geeft onderbouwde, wetenschappelijke
argumenten. Het niet volgen is een politiek spel, vrouwenrechten zijn dat niet.
+ Barbara Gerard, Niemand kiest voor de lol voor een abortus.

+ Allereerst de zes dagen wachttijd verkorten of laten wegvallen. Daarnaast langer dan 12 weken
de mogelijkheid geven om een abortus uit te voeren #FOUT! Ook anticonceptie langer dan 25 jaar
gratis maken. En de prijs abortus behouden of verlagen.

+ Joanna, Pas de wet aan zoals in Nederland we moeten als vrouw de beste zorg in eigen land
kunnen krijgen en zelf kunnen beslissen over ons lichaam.

+ Sofie, Maak abortus bespreekbaar op elk moment. Bekijk elke situatie apart.

+ Maria, Toen ik de pil pakte, was ik doodsbang om een foutje te maken. Ik wist door mijn studies
veel over abortus. Ik wist hoe het in elkaar zat, maar ook hoe het gebruikt wordt in politieke
spelletjes. Het zorgde voor een irrationele angst om zwanger te raken. Nu heb ik een spiraaltje, dat
gaat beter, maar af en toe schiet ik toch nog in paniek. Het zou beter zijn als abortus gezien wordt
als een keuze die elke vrouw mag maken, zonder extra vragen en regels.

+ Daisy, De vrouw die beslist om abortus uit te voeren, beseft wat ze doet en heeft geen extra
bedenktijd nodig. De grens van 12 weken is al kort genoeg.

+ Veerle Vanderstraeten, Afschaffen die 6 dagen bedenktijd!



“Na een paar vrienden hebben zien
omgaan met hun abortus zie ik hoe
belangrijk maar outdated de wet is.
Geen enkele persoon kiest zomaar

zonder nadenken voor abortus. Deze
beslissing is zo mentaal brekend, zo

traumatiserend dat ze nu nog steeds
de lasten ervan dragen. Maar ze

konden niet anders dan deze
beslissing nemen. Er moet meer

begrip en steun komen voor hen. Er
moet meer naar hen geluisterd

worden en hun niet in twijfel trekken.
Het is hun leven en niet die van een

ander, hun lichaam. Ik wil dat ze
meer gehoord worden.”



+ Mieke, Een abortus moeten laten doen is al erg genoeg, daarom moet er op alle mogelijke
vlakken ondersteuning zijn om dit te proberen vermijden en als het toch nodig is, het zo draaglijk
en vlot mogelijk te maken.

+ Voorbehoedsmiddelen gratis!

+ Anoniem, Een woensdagochtend was het. Na alweer een bijna slapeloze nacht.
Zwangerschapsinsomnia, kwam bij me op. Zeven weken ver was ik. Ik kreeg een bloeding. Ik
belde mijn man. Zei hem dat ik er geen goed oog in had. Opluchting volgde in het ziekenhuis,
toen de resultaten van de bloedanalyse geruststellend bleken. Maar toen de gynaecoloog een
echo nam en me vertelde dat er twee embryo’s waren, kwamen de tranen. Ik voelde heel veel
tegelijk.

Ik belde mijn moeder. Zei haar dat alles oké was met de zwangerschap, maar dat het er twee
waren. En dat mijn man en ik moesten nadenken. “Ik begrijp het”, reageerde ze. We dachten na,
maar meer nog voelden we. We voelden een diepe liefde voor ons oudere kind en voor elkaar. We
voelden wie wij zijn. We doorvoelden de vele redenen om de zwangerschap af te breken. We
voelden dat we moesten kiezen voor het nu, voor wat er al was. Een bewuste en zelfbewuste
beslissing uit liefde en verantwoordelijkheidszin.

Maar hoe bewust we onze beslissing ook namen, ze deed onnoemelijk veel pijn. Ik huilde onder
de douche, ik huilde bij mijn familie en vrienden, ik huilde op straat. Ik huil nu nog. Het rouwproces
probeer ik te omarmen.

Ik ben ervan overtuigd dat abortus altijd pijnlijk is. Ook al lijkt het bij sommigen misschien niet zo.
Ik ben er ook van overtuigd dat niemand een abortus wil. Een abortus onderga je enkel en alleen
omdat het nodig is. Wie een abortus meemaakte, weet dat wel. Aan al wie er niet mee te maken
kreeg, zou ik willen vragen om vanuit dat besef naar abortus te kijken. En aan onze wetgevers om
vanuit dat besef over abortus te beslissen. Ik vraag niemand om abortus goed te keuren. Ik vraag
wel om diegene die een abortus nodig heeft te vertrouwen.

Schrap de wettelijke bedenktijd van zes dagen. Vertrouw erop dat die bedenktijd niet nodig is,
dankzij de deskundige, warme en begripvolle begeleiding die er in abortuscentra is. Verleng de
termijn. Wat betekent het voor een kind én voor de samenleving om er te zijn, wanneer een ouder
voelt er niet voor het kind te kunnen zijn? Twaalf weken is sowieso te kort. Mocht ik geen bloeding
hebben gehad, was ook ik de grens over gemoeten, aangezien mijn eerste echo pas dan voorzien
was.

‘Abortus, en dan?’ heet de nieuwe campagne van abortuscentra Luna vzw en VUB Dilemma. Ik
hoop dat er ooit een moment komt waarop iedereen beseft dat de abortuskeuze van een ander
bij de ander hoort. Aan wie hier anders over denkt: je mag het erg vinden, je mag pijn voelen, je
mag het moeilijk hebben om medeleven te tonen. Dat is van jou. Maar ik hoop oprecht dat het je
zal lukken om te denken ‘en dan’, voor je begint te veroordelen of betere wetgeving tegenhoudt.

+ Tina, De verplichte bedenktijd voor een abortus moet afgeschaft worden. Want alvorens dat
men de beslist neemt tot abortus, heeft men reeds op voorhand er goed over nagedacht.

+ Marijke, Politici, ons land is normaal gezien moedig en vooruitstrevend als het om
mensenrechten gaat. Zeker nu de rest van de wereld compleet reactionair handelt, moeten we
opnieuw moedig zijn. Verleng de termijn van 12 weken, schaf de bedenktijd af. Voer campagne
om abortus te laten aanvaarden als van alle tijden en als deel van het leven.



+ Michelle Magriet, Dit kan beter! Doe er iets aan! Wees mee met de tijd!

+ Noor, Niemand kan bepalen hoe lang je over zo'n persoonlijke beslissing moet nadenken. Een
lange wachttijd maakt het nodeloos nog zwaarder dan het al is. Je voelt zelf wanneer je je
beslissing kan nemen en als je langer tijd nodig hebt zal je die tijd ook nemen.

+ Wanneer een vrouw kiest dat een abortus nodig is, weet ze wat ze wilt. Het zou dan niet nog
moeilijk moeten zijn om haar wens uit te voeren.

+ Judith, Zorg voor een nieuwe wetgeving zodat meer vrouwen de juiste professionele zorg
krijgen. Vrouwen die buiten de zwangerschapstermijn vallen hebben niet allemaal een alternatief!
Wat is voor hen de oplossing?

+ Stefanie, Een vrouw heeft het recht om zelf te kiezen wat er met haar lichaam gebeurt. Een
bepaald aantal dagen bedenktijd is absoluut niet te bespreken. Het is uiteindelijk die vrouw die
zelf beslist wat er kan en mag gebeuren. Daar hebben mannen van hogerop geen woord over te
zeggen. Een man die zo een wet bepaalt en goedkeurt, zou nooit verkozen mogen worden.
#FreeWoman

+ Jolien De Mesmaecker, Volg de wetenschappelijke aanbevelingen

+ Koralie, Er is een dringende herziening nodig van de huidige abortuswet. Vrouwen mogen zelf
bepalen, ook in latere stadia van de zwangerschap, of ze een kind willen houden of niet. Hier is
geen discussie over mogelijk - zeker niet komende uit de mond van een man die nooit de lasten
van het baren van een kind zal kennen.

+ Mia Vaerman, Abortus is altijd een weloverwogen beslissing, genomen vanuit een grote
urgentie. Daar heb je geen extra zes dagen voor nodig. En die kan later dan 12 weken vallen (voor
je het weet ben je zoveel dagen verder).

+ Zijn we nog in 1900? Stop de achterlijkheid

+ Vrouwen verdienen beslissingsrecht over hun eigen leven en toekomst. Niemand doet zomaar
een abortus, geef vrouwen de tijd die wetenschappelijk verantwoord is, zoals in het buitenland.

+ Els Duysburgh, Wachttijden in deze situatie zijn gewoon paternalistisch en betuttelend. Men
gaat er zo van uit dat een vrouw in deze situatie geen beslissing meer mag en kan nemen over
haarzelf.

+ Lobke, Abortus zou voor iedereen toegankelijk moeten kunnen zijn. Dit valt onder het
zelfbeschikkingsrecht van elke vrouw. Ondersteun als overheid dit noodzakelijk recht en breid de
huidige, achterhaalde abortuswetgeving uit. Ondersteun kwetsbare vrouwen en neem als staat
jullie verantwoordelijkheid op.

+ Lotte, Voor iedere vrouw, die echt wel zeker is van haar keuze wanneer ze een abortuscentrum
binnenstapt.

+ Pierre, Abortus is een persoonlijke keuze en wordt al volop gestigmatiseerd. Onnodige en
verplichte bedenktijd verlengt het moeten omgaan met een moeilijke situatie waar al lang een
persoonlijke beslissing over gevormd werd.



+ ProChoice, Zwangerschap hoort een keuze te zijn, geen verplichting.

+ Judith,"Baas in eigen buik! Als je als vrouw tot de beslissing bent gekomen de zwangerschap te
beëindigen dan is het pure betutteling om daarna nog een wachttijd op te leggen.

+ Maayke, Beleidsmakers, ga aan de slag met de aanbevelingen die jullie krijgen. We staan hier
achter.

+ Abortus moet ook later dan 12 weken mogelijk zijn. Bedenktijd van dagen moet afgeschaft
worden. De vrouw geeft haarbeslissing dan al lang genomen.

+ Marieke, Abortus is een basisrecht. Elke vrouw heeft recht op een kwalitatieve abortuszorg in
België.

+ Carl, Niemand ondergaat voor de pret een abortus

+ Stiene, Ik sta voor een samenleving waar vrouwen op een waardige manier autonoom en in
samenspraak met hun partner kunnen beslissen of en wanneer ze een kind willen.

+ Anna, Geef vrouwen beslissingsrecht over hun eigen lichaam!

+ Riet, De vertragingen en het verdere uitstel maken mij als vrouw heel boos. Ik ben geen betoger
op straat, deze vorm van protest is daarom ideaal. Op vraag van CD&V werd bij de start van Vivaldi
een expertencommissie samengesteld. Deze commissie heeft in alle sereniteit een degelijk
rapport uitgebracht. CD&V wil nu geen tapijtenhandel, maar er moet wel een consensus bereikt
worden. 1 zinnetje werd blijkbaar toegevoegd aan het regeerakkoord zoals bij een slechte
verzekering. Laat de ‘tapijtenhandel’ (dixit Mahdi) aub achterwege en kies voor de bescherming
van de vrouw. Er gaan % niet meer abortussen bijkomen. Vrouwen zullen zich eindelijk als een
volwassene behandeld voelen of niet meer voor het voldongen feit komen te staan dat ze moeten
uitwijken naar Nederland. Dit laatste is niet altijd even makkelijk (financieel en door
transportarmoede). Ik wens dan ook dat in 2024 politieke partijen het eigen ‘moreel gelijk’ kunnen
overstijgen om te handelen in het belang van het kwetsbare individu.

+ Patrick De Backer, Abortus is gezondheidszorg en dient volledig te worden terugbetaald.
Zonder betutteling of moraliserend vingertje: wie zijn wij om te oordelen over anderen?

+ Joke Goovaerts, Haal abortus uit taboesfeer. Geen wachttijd meer van 6 dagen en verlenging
van de termijn naar 16 weken. Geef goede en correcte informatie over anticonceptie. Wie werkelijk
het aantal abortussen wil doen dalen – iedereen dus, want niemand is vóór abortus – zet beter in
op wetgeving die vrouwen het recht geeft om zelf te beslissen." dixit Marleen Temmerman in Het
pleidooi (productie deMens.nu).

+ Conny, Abortus is nooit een makkelijke keuze maar vaak wel een noodzakelijke keuze. Geen
enkele vrouw neemt deze beslissing ondoordacht.

+ Tot, Na een paar vrienden hebben zien omgaan met hun abortus zie ik hoe belangrijk maar
outdated de wet is. Geen enkele persoon kiest zomaar zonder nadenken voor abortus. Deze
beslissing is zo mentaal brekend, zo traumatiserend dat ze nu nog steeds de lasten ervan dragen.
Maar ze konden niet anders dan deze beslissing nemen. Er moet meer begrip en steun komen
voor hen. Er moet meer naar hen geluisterd worden en hun niet in twijfel trekken. Het is hun leven
en niet die van een ander, hun lichaam. Ik wil dat ze meer gehoord worden.



+ Powlie, Autonome keuzes kunnen maken tijdens de zwangerschap is een basisrecht. Laat ons
de keuze,"laat de vrouw haar eigen keuzes maken, door te termijn te verlengen heeft ze dikwijls
meer tijd om er deftig over na te denken.

+ Zorg dat vrouwen in België de zorg krijgen die ze nodig hebben.

+ Toke, Vrouwen moeten zelf kunnen bepalen over hun eigen lichaam, leven en toekomst.

+ Moeder van, Je wenst het je (studerende) dochter of zoon niet toe…

+ Tijd voor verandering van deze wet.

+ Laurence, Omdat geen enkele vrouw die een goede reden zou hebben om het niet te doen,
voor een abortus 'kiest'.. En daar heeft ze echt geen 6 dagen bedenktijd voor nodig…

+ Mi, Het taboe alleen al maakt het niet gemakkelijker om te verwerken. Chapeau voor de
organisaties in België die hun werk goed doen! Een gelijke wet zou er op zijn minst mogen zijn!
Een groter draagvlak al zeker. Vrouwen, maar ook zeker koppels en onze maatschappij hebben
geen baat bij ongewenste zwangerschappen. In ons geval was dit de enige mogelijkheid, wat het
gemis groot maakt. Met ons tweeën slaan we er ons wel door, maar dit is niet te onderschatten!

+ Jetske, Baas over je eigen lijf, iedere vrouw/koppel moet zelf kunnen oordelen, zij zijn ook degene
die voor de keuze staan.

+ Marry, Vrouw zelf laten beslissen over haar keuze kinderen te hebben.

+ Son, Abortus moet een recht zijn voor eender wie en in alle omstandigheden.

+ Ann, Beste politici, Zorg voor voldoende financiering van kinderopvang en onderwijs. In
gezinnen met kinderen moeten beide ouders tegenwoordig voltijds werken om rond te komen,
tegelijk leven veel eenoudergezinnen in armoede. De financiële situatie waarin men zich bevindt
is één van de hoofdredenen om te kiezen voor abortus. Zorg ervoor dat mensen echt vrij kunnen
kiezen, waarbij de keuze voor een kind geen financieel risico inhoudt en een keuze voor abortus
geen taboe is en je er niet voor naar het buitenland moet. Abortus moet een recht zijn, geen
politiek spel.

+ Gijs Verjans, Hoe betuttelend kan het worden? Horen dat je 6 dagen moet wachten om er toch
nog eens goed over na te denken.

+ Jean Ochelen, wat een pretentie hebben sommige mensen om andere mensen te zeggen wat
ze mogen of moeten doen in zo een moeilijke en persoonlijke situatie als een ongewenste
zwangerschap.

+ Jo Maes, Beste Ministers en politici, misschien is het even tijd om de wetenschap te volgen in
deze ethische zaak, want de rapporten zijn duidelijk. Wees gerust, tijdens de volgende verkiezing
zal mijn stem ook duidelijk zijn. 

+ Magalie, Wat men ook zegt: het is de juiste, mooie, dappere keuze. Schaam je aub nooit!

+ Saar, Omdat geen kinderen willen reden genoeg is.



+ Lieselot, Abortus is een belangrijk topic dat spijtig genoeg niet voldoende gekend is en waarover
veel misinformatie de wereld rond gaat. Laten wij daar proberen een verschil in te maken.

+ Kra,"Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Vrouwen zullen niet licht over hun
beslissing gaan en moeten hier tijd en ruimte voor krijgen om het op hun manier te doen.

+ Ervaringsdeskundige, Wat elke vrouw, ongewild, kan overkomen.. een kind op de wereld zetten
dat niet welkom is, is veel en veel moeilijker en traumatisch zelfs dan een bevrucht eitje of embryo
afstaan. We leven in een tijd waarin we als mens op een volwassen manier zelf onze levenskeuzes
moeten kunnen maken.

+ Els Flour, De huidige wetgeving omtrent zwangerschapsafbreking beantwoordt onvoldoende
aan de zorgnood. De bedenktijd van zes dagen afschaffen is fundamenteel: ze is betuttelend en
duwt de ingreep nodeloos een week vooruit. Ook wanneer die bedenktijd wegvalt, zal een kleine,
vaak kwetsbare groep vrouwen een abortus zoeken na de huidige termijn van 12 weken. Het is
hypocriet om hen naar Nederland te sturen. Een uitbreiding van de huidige termijn is echt aan de
orde.

+ Nu 51 jaar, mama van een 15 jarige dochter maar het kon ook anders zijn geweest. Op mijn 19de
en in de slechtste periode mogelijk zwanger geraakt. Abortus mocht toen nog niet in Belgie,
waardoor ik alleen de grens over moest. Verschrikkelijk vond ik het. Ik voelde me echt een
misdadiger. Tot op vandaag kan ik er nog altijd niet over praten. Met niemand. Het blijft mijn
geheim. Als de beslissing genomen is, wil je liefst zo snel mogelijk actie. Bedenktijd is belachelijk. Ik
mag er niet aan denken wat er toen gebeurd zou zijn als geen abortus meer had gekunnen. Mijn
leven was verknald en ik zou absoluut niet zo ver staan als ik nu sta.

+ Ilona Nilis, Als we kiezen voor leven, kiezen we eerst en vooral van het leven dat hier al een leven
aan het leiden is. Waarom doen we zo raar over abortus? Terwijl we ons elke dag moeiteloos
afwenden van mensen die hier zijn en onze hulp nodig hebben.

+ Tanja van Loon, Mijn lijf mijn recht! Zou voor iedereen moeten gelden!

+ Lieselotte, Minder regels, meer toegankelijkheid!

+ Abortus moet mogelijk zijn zonder gekke wachttijden.

+ Mili, Een (geplande/ongeplande) zwangerschap is een verantwoordelijkheid van 2 mensen.
Soms welkom, soms helemaal niet. De vaak zware en emotionele beslissing tot aborteren ligt
VOORAL bij degene die het draagt, die het ondergaat. Deze emotionele rollercoaster dient niet
onderschat te worden. Alsook het onnodig rekken van deze pijnlijke beleving. Laat vrouwen zelf
beslissen over hun lichaam, over hun keuzes, over hun toekomst. We vragen inlevingsvermogen
en onvoorwaardelijke empathie van (mannelijke) ministers die nooit zullen ervaren wat een
ongewilde zwangerschap met je doet.

+ Do, Na het bellen voor een 1ste afspraak zit er te veel wachttijd tussen, ik heb meer dan een week
moeten wachten voor ik langs kon gaan. Vervolgens voor de 2de afspraak, was de eerst
beschikbare plek pas na 12 dagen, wat echt enorm lang is en dubbel zo lang als de wettelijke 6
dagen bedenktijd.

+ Tom, Vrouwen baas over eigen lijf! 5 minuten politieke moed, meer is niet nodig om deze
wetgeving aan te passen.



+ Onbegrijpelijk dat deze strijd nog moet gevoerd worden. Ongewenst blijft ongewenst, ongeacht
hoeveel weken je bent.

+ Lorna,Welke vrouw zou niet voldoende vooraf nagedacht hebben over de beslissing of ze al dan
niet een abortus wil. Die "wachttijd" opdringen is echt niet gewenst en plaatst haar opnieuw in
een onderdanige positie.

+ Monique Christiaens, Baas in eigen buik. Indien men de keuze gemaakt heeft dan zijn die zes
bezinningsdagen overbodig en beledigend.

+ Nele, Als ik ooit om een abortus kom vragen, om welke reden dan ook, zal ik in dat moeilijke
moment steun nodig hebben. Choquerend dat er nog politici zijn die denken dat ik gebaat zou
zijn bij betutteling, (financiële) hindernissen, of hulpverleners die bij wet mijn beslissing in vraag
moeten stellen. Pas de abortuswet aan.

+ J, Voor mij een paar jaar geleden en voor alle vrouwen zoals ik.

+ 6 dagen bedenktijd, en 12 weken. Dat zijn maatregelen uit een ver verleden. Wetstraat, durf op te
komen voor de rechten van de vrouw.

+ Aub van 12 naar 22 weken!!!

+ Eugenie,Voor elke vrouw… Blijf in je kracht! Overleg met betrokkenen! Neem de tijd die je zelf
nodig acht om tot een beslissing te komen. Laat niet toe dat anderen iets opdringen aan jou! Daar
geraak je geen stap mee verder! Het is jouw leven, jouw keuze, jouw verantwoordelijkheid, jouw
beslissing, jouw visie... èn voor alles zijn er oplossingen, perspectieven... De keuze is aan jou, maar...
Blijf in je kracht!

+ MiVe, Het wordt een probleem als de wet achter de feiten blijft aanhuppelen en zich niet
voldoende bezighoudt met objectief samenwerken met wetenschappelijke organisaties die veel
dichter bij de feitelijke realiteit van een probleem staan. 

+ Inge, De regelgeving zou die van Nederland meer moeten volgen. Geen bedenktijd. En de
mogelijkheid om na 12 weken nog voor abortus te kunnen kiezen.

+ Anse, Een abortus is zowel fysiek als psychologisch enorm zwaar, hierdoor gaat niemand over 1
nacht ijs. De beslissing om effectief een abortus te laten uitvoeren komt er vaak na verschrikkelijke
weken, gevuld met twijfels, verdriet, angsten… Pas na deze ongelooflijk moeilijke beslissing nemen
vrouwen de stap om naar een kliniek te gaan.Ze dan nog 6 dagen in de miserie te laten zitten om
'na te denken' is onmenselijk... We weten allemaal dat deze 6 dagen niet in het leven zijn
geroepen om te zorgen dat er 100% zekerheid is van de keuze. Die zekerheid is er vaak al lang voor
of vlak na de eerste consultatie. De 6 dagen geven niet meer zekerheid, in tegendeel. De 6 dagen
geven het signaal dat de keuze voor abortus de foute is. De 6 dagen nemen ons de controle over
ons eigen lichaam af en duwen ons als vrouw nog dieper in de put, op een van onze meest
kwetsbare momenten. De 6 dagen zijn een verlenging van de hel waar vrouwen met een
ongeplande zwangerschap vaak al weken inzitten. Zij die tegen de afschaffing van de 6 dagen zijn
kunnen gerust een 1e consulatie hebben en de ingreep 6 dagen later inplannen. Schaf ze af en
geef ons zo terug meer controle over onze eigen lichamen.

+ Valentina, Als we terecht van ouders verwachten dat ze hun kinderen goed en met liefde
opvoeden, moeten we mensen die wéten dat ze dat niet zullen kunnen, een andere optie geven.



“De huidige wetgeving omtrent
zwangerschapsafbreking beantwoordt

onvoldoende aan de zorgnood. De bedenktijd
van zes dagen afschaffen is fundamenteel: ze is
betuttelend en duwt de ingreep nodeloos een

week vooruit. Ook wanneer die bedenktijd
wegvalt, zal een kleine, vaak kwetsbare groep
vrouwen een abortus zoeken na de huidige

termijn van 12 weken. Het is hypocriet om hen
naar Nederland te sturen. Een uitbreiding van

de huidige termijn is echt aan de orde.”

Els Flour



+ Dertiger, Een keuze die ik met mijn hoofd maakte. Die ten goede kwam voor mezelf, mijn relatie
en de kinderen die er reeds zijn. Maar mijn hart had liefst iets anders gehad. Heb ik dan het recht
om te rouwen, vraag ik me soms af. Net omdat er nog zoveel taboe rond bestaat. Hier moet meer
begrip voor komen. Ook al kies je voor abortus hebben we ook recht om te rouwen, om verdriet te
hebben.

+ LieseD, Laat vrouwen zelf beslissen. Ze zijn slim genoeg.

+ Liever een paar weken hartzeer, dan de rest van je leven hypothekeren voor een niet 100%
gewenst kind. Niemand mag jou het recht ontzeggen te beslissen over jouw buik.

+ Maxine, Ik had een onverwachte zwangerschap toen ik 16 jaar oud was en heb toen ook een
abortus gehad. Ik heb hier geen spijt van en ben enorm dankbaar dat een abortus hebben,
mogelijk is in België. Het enige jammere vond ik dat er niet veel aandacht naar de mentale last
geschonken werd: ik heb het mentaal (na de abortus) enorm moeilijk gehad. Ik hoop dat er hier in
de toekomst (bij andere jonge meisjes) wel meer aandacht voor is.

+ Marloes, Als vrouw ben je al zo kwetsbaar in deze maatschappij. Maak abortus gemakkelijker,
deze keuze maken is al een zwaar iets, dit doe je niet onbedacht.

+ ET, Waarom is de bedenktijd verplicht? In andere woorden betekent dit dat vrouwen niet weten
wat ze willen! We willen volledige controle zonder voorwaarden.

+ Roos Pinoy,"Als mensen nood hebben aan extra bedenktijd, laat ze die dan nemen, maar maak
het niet verplicht. Het moment dat een persoon aanklopt bij een abortuscentrum,is dit geen
beslissing die men over 1 nacht ijs heeft gemaakt. Vaak hebben vrouwen er al een paar dagen
over nagedacht en dingen opgezocht voor ze afspraak maken, vaak hebben koppels er al vele en
diepe gesprekken over gehad. Die 6 verplichte dagen kunnen stressvol en betuttelend zijn.

+ Nathalie, Een soepelere en ruimere wet aub! De termijn verlengen en de wachttijd verkorten
a.u.b. (lees: afschaffen)

+ Imke, Laten we mensen vooral zelf laten kiezen of ze een kind willen dragen of niet, het is niet
aan iemand anders om dat te beslissen ook voorbij die 12e week.

+ Lena, Heel goed dat deze campagne wordt gevoerd, ik sta hier helemaal achter!

+ Schaf de bedenktijd van 6 dagen af!

+ Mijn lijf, mijn medische beslissing. Alsof die beslissing voor iemand makkelijk is, alsof het echt
nodig is om het NOG moeilijker en de drempel nog hoger te maken. Heb je als vrouw geen
hersenen dan? Ik snap niet dat dit nog ter discussie moet staan in dit zogenaamd vrij land. Los het
op aub!

+ Abortus is een basisrecht en moet ook zo behandeld worden. Mensen denken na voor ze zo'n
ingrijpende ingreep doen, de overheid moet niet ook nog eens voor hen bepalen hoe lang ze
nadenken. Iedereen die al eens hun maandstonden heeft gehad, weet dat je soms pas na een
paar weken doorhebt dat ze te laat zijn. Dat wordt nog moeilijker wanneer je daar ook nog eens
anticonceptie bij neemt. 12 weken is te kort. Trek de termijn op naar 18 weken!

+ Kilian, Herbekijk de abortuswet, nu!



+ Karen Flecken, Voor een abortus kiezen doet pijn. Heel veel pijn. De wet nu verlengt die pijn
onnodig en veronderstelt dat de vrouw er ‘beter nog eens over nadenkt’. Hoe denigrerend. Die
wachttijd moet eruit. Ik heb toen alleen maar afgezien. Ik wens dat niemand anders toe.

+ Bloesem, Veel sterkte! Ik omarm je verdriet! Ga zeker eens luisteren naar mijn Bloesemlied
´Vleugels .́ Tik bij YouTube ´bloesem Vleugels´ in.

+ Abortus is een recht voor alle zwangere vrouwen. My wish, my choice

+ Stefanie, Wie of wat bepaalt er dat je het kindje niet wil houden? Dat zijn toch de ouders zijn? 6
dagen zijn soms vaak cruciaal in de ontwikkeling van zo een embryo. Tussen geen hartje of wel
een hartje. En dat maakt voor veel ouders een verschil in schuldgevoel.

+ Annemie, Is het vertrouwen in vrouwen zo laag dat abortus aan banden moet worden gelegd?
Hebben vrouwen anderen ( waarvan veel mannen) nodig om een beslissing tot abortus te
kunnen/ mogen nemen? Die anderen hebben het recht om over hen te beslissen wat ze wel of
niet met hun lichaam/ leven mogen doen. Maar de vrouwen die voor abortus staan hebben zelf
dat recht niet? Dan word je toch echt beroofd van je vrijheid op vele vlakken als vrouw.

+ Maarten, Beste politiekers, kom onder die steen vandaan en praat met de mensen die deze
verscheurende keuze al gemaakt hebben en de mensen die hen daarbij begeleid hebben.

+ André Ghersin, Ik ben er van overtuigd, dat vrouwen al zeer lang nagedacht hebben voor zij een
besluit nemen wat betreft abortus. Het moet verschrikkelijk zijn voor hen om er dan nog eens
zoveel dagen te moeten aan toevoegen om na te denken. Dat is paternalisme van de ergste soort.
Van 12 naar 18 weken lijkt mij een meer dan juiste beslissing waar ik van denk dat dit het uiterste
zou kunnen zijn want verder gaan dan 18 weken lijkt me zeer gevaarlijk voor het leven van de
vrouw in kwestie. Ik kan me vergissen natuurlijk want ik ben geen arts maar het is wel wat ik denk.

+ Debbie,"Waarom een beslissing die al zo pijnlijk is nog moeilijker maken. Als vrouwen overgaan
tot abortus is dit meestal al een zware beslissing geweest. Extra bedenktijd (met extra bezoek,
kosten en moeilijke gevoelens) is écht niet nodig. Zwangerschap is roofbouw op een lichaam en
er zou wat meer bij stilgestaan moeten worden voor dit wordt opgelegd. Ik mag beslissen wat er
met mijn lichaam gebeurt na mijn dood, maar niet als ik zwanger ben: begrijpe wie begrijpe kan.

+ Peter, Ongewenste zwangerschap voorkomen zou meer vermeden kunnen worden indien
anticonceptie toegankelijker en goedkoper of gratis kan worden aangeboden.

+ Anne, Anticonceptie moet toegankelijker zijn.

+ Heleen, Ik ontdekte op 15 weken dat ik zwanger was en moest richting Nederland. Graag had ik
bij de Nederlandse collega’s iéts van pré of postabortus ondersteuning gehad. Het is er bandwerk.
Wanneer je vanuit België doorverwezen wordt, weet je te weinig over de mogelijke
ondersteuning die Belgische abortusklinieken wel aanbieden, ook voor doorverwijzingen.

+ Charlotte, 37 jaar, wij hebben 4 kinderen en echt geen kinderwens meer. In België nog steeds
een wachttijd om te beslissen of ik echt wel abortus wil. Terwijl het daarmee alleen maar pijnlijker
wordt, gezien het vruchtje groeit. Naar Nederland gemaild, kreeg om 23u nog antwoord en kon
meteen de dag erna komen. Geen wachttijd, gewoon heel veel begrip. Onderzoek en meteen de
eerste pil kunnen nemen. Zo zou het moeten gaan voor wie dit echt wenst.



+ Eric, Ik pleit voor een abortuswet die mee is met de tijd! Wie kent er de dienst fara en wordt die
door het huis van de mens en luna vzw ook meegedeeld aan de vrouwen die komen voor een
abortus. dit is een vlaamse overheidsdienst die vrouwen begeleidt in hun moeilijke keuze en
abortus is een laatste schakel. wat met de mannen die een kind willen, hoe en wat wordt er
daarrond gedaan. en waarom niet pleiten voor afstand voor adoptie, nee het is niet zwart-wit het
is veel grijs en nuance is op zijn plaats fijne dag allen.

+ Tim, Meisjes en vrouwen moeten ten allen tijde zelf kunnen beslissen over een abortus, niemand
anders draagt het kind, dus niemand anders, ook de wet niet, heeft daar ook maar iets op te
zeggen!!

+ Melinde, Kinderen krijgen als een weloverwogen, bewuste keuze levert niets dan voordelen op
voor de kinderen, de ouders en de maatschappij. De wetenschap heeft gezorgd dat de middelen
hiervoor bestaan, gebruik ze als maatschappij. Maak ze niet enkel laagdrempelig verkrijgbaar,
maar drempelloos, deel ze uit. Dit is geen extra kost, dit is een investering in gelukkige kinderen,
ouders en geen ontoereikende, overbelaste sociale sector, kinderrechtbank, justitie...!

+ Als mannen zwanger konden worden, was dit al heel lang goed geregeld.

+ Krista, Schandalig dat een door religie gedreven partij zich hier tegen de algemene consensus
profileert. Hou Kerk en Macht gescheiden en luister naar de Belgen. Er is geen plaats voor
religieuze gedreven motivatie in onze rechtsstaat, de hypocrisie van de christendemocraten kent
enkel grenzen als het over hun eigen religie gaat. Schandalig en ruggengraatloos zoals een echte
tsjeef.

+ Uit liefde voor mijn gezin.

+ Het gaat niet om een vrouw die over haar eigen lichaam beslist maar over het lot van meerdere
levens! Geef de mensen een recht, langere kans om een goede keuze te maken en gelukkiger te
leven. Langere termijn graag!

+ Layna, Mon corps, mon choix! Il faut que ça change! Pour proteger toutes les femmes<3.

+ Because every woman should have the right to decide

+ Emilie Djana, Protect abortion rights. 

+ Chère Belgique: Libère nos uterus. Mon corps mon choix. Pas besoin de 6 jours de reflexion.

+ Love the movement!

+ Adélaïde Charlier, Mon corps, mon choix <3 My body, my choice <3! 

+ Victoriae Defraigne, My body, my choice. 

+ Laat mij zelf bepalen wat ik doe met mijn lichaam en mijn leven.

+ Ik weet niet wat ik nu wil, maar wat ik wel weet is dat ik een abortus wil.

+ Ja, ik ben een man. Ja, ik ben voor abortus.

+ Un pays n’est pas like sens l’ouverture des conditions de l’avortement.



+ Graag minder: de taboesfeer die er rond abortus hangt (over het ook/al wel/niet gedaan te
hebben). Een aanhoudend narratief dat abortus traumatiserend kan zijn voor vrouwen. + ook een
kortere wachttijd! En een verlenging tot 18 weken!

+L. Futin, Womens bodies are not a currency for your political negotiations! Our bodies, our
choices!

+Veerle Baert, Een verplichte wachttijd van 6 dagen is overbodig!

+ Hendrik Engelkamp, Ik steun dat abortus tot 18 weken mogelijk wordt. 

+ Isabelle, Geen vagina = geen mening (over vagina’s). 

+ Noor, Geef vrouwen meer tijd om te beslissen over deze moeilijke keuze. 

+ Margaux, Gratis anticonceptie is een must! 

+ De termijn van 12 weken moet flexibeler kunnen worden ingeschat door professionele
hulpverleners.

+ Laat vrouw en eventueel partner zelf beslissen ipv hoog genomen regeltjes.

+ Dat er meer over wordt gepraat, dit zou het verwerkingsproces makkelijker maken voor
iedereen.

+ Na een gesprek over de beslissing moet er meteen kunnen overgegaan worden op de praktijk.
De 6 dagen die na het gesprek volgen zijn de meest zware.

+ Silke, Overal vind je porno. Waarom vinden we dan niet meer info over anticonceptie? 

+ Dat mensen tijd hebben om hun toekomst te overdenken!

+ Lore, Mogelijkheid om abortus te doen open trekken naar meer weken #mybodymychoice. 

+ Ria De Canck, Tijdens de pandemie was het oordeel van de experten ook de “wet”. Misschien nu
ook naar de experten luisteren?? Het rapport is er! 

+ Graag vertrouwen in de vrouwen, graag ook opvang van die kinderen die verplicht geboren
worden.

+ Alsof vrouwen niet kunnen zeker zijn van hun stuk.

+ Waarom moet ik dan nog 6 dagen wachten???

+ Erna Vansevenant, Laat de vrouw zelf beslissen wat ze aan kan. 

+ Meer openheid rond abortus zowel voor als na de keuze, meer delen van herkenbare verhalen in
de pers waardoor de idee van “jonge meisjes” en “verkrachting” uit de wereld wordt geholpen. It
can happen to you and me.

+Zita Morbée, Laat alsjeblieft vrouwen toch baas zijn in eigen buik.



+ Wachttijden meer laten afhangen van de professionele inschatting van hulpverleners.

+ Jan Wullaert, Laat vrouw baas zijn in eigen buik. 

+ Abortus doen is geen lichte beslissing. Hier zijn, is al een hoog genoege drempel! Die 6 dagen
wachten is belachelijk.

+ Denk je dat ik er nog niet over heb nagedacht voordat ik een afspraak maak voor abortus?
+ De ergste 6 dagen van mijn leven.

+ Verkort de wachttijd, maak abortus weer bespreekbaar. Luister naar elkaar.

+ Ik zou willen dat de wachttijd weggaat en dat de mythes rond abortus verdwijnen.

+ Ik zou willen dat er meer vrijheid is binnen het onderwerp abortus, want we hebben alles om dat
zo te maken.

+ Dat de taboe er rond weggaat en mensen er meer over durven te praten zodat de mythes
weggaan.

+ Anticonceptie gratis tot menopauze/onvruchtbaarheid. Meer bewustzijn creëren over dit thema.
Denktijd van 6 dagen moet worden afgeschaft of verminderd, dit is veel te lang en maakt het
moeilijker. Laat niet enkel ‘oude’ mannen beslissen (politicus) over de rechten van een vrouw.
Campagnes op grote schaal (bv. Social media) om taboe te doorbreken.

+ Minder lange bedenktijd: je denkt er al genoeg over na eens dat je het weet.

+ Waarom 6 dagen tussen laten? Ik moest al 1 week wachten op een eerste afspraak in het
abortuscentrum. Daarna nog verplicht een week daarmee rond te lopen voelde verschrikkelijk.
Mijn keuze is definitief. Elke vrouw zou hierover zelf moeten kunnen beslissen. Waarom 6 dagen
wachten?!

+ Liesbeth, Mensen die naar een afspraak voor een abortus komen nóg 6 dagen laten wachten
om erover na te denken?! Ronduit betuttelend! Mensen kunnen zelf hun beslissing nemen,
zonder overhaaste “foute” beslissingen. 

+ Meer sensibilisering rond dit onderwerp, zodat ze weten wat ze in België zelf kunnen doen.

+ Geen wachttijd. Als je al een afspraak moet maken om hier (het abortuscentrum) moet komen,
heb je al een wachttijd gehad.


